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ALINAN KARARLAR 


SLAM ülkeleri yabancı işgal ve yayılma- 

.nın her tür ve biçimini reddederler. 

“İslam Ülkeleri Sövyetlerin Afganistan'a silahiı müdahalesinden ciddi kaygı duymaktadırlar. 
Afganistan'da 


Sovyet askerlerinin bulun- 


masıni insan haklarının bir ihlali saymaktadır- 


lar. 


İslam ülkeleri süper devletler arasındaki. 
bidksuzluk politikasını koruma- | 


çatışmada 


ya kararlı olduklarını tekrarlarlar. 


İslam Ülkeleri; 


1— Rusya'nın . Afganistan halkına karşı askeri müdahalesini mahkum eder ve bunu ulus- 


(Devamı sa.7 su.9'da) 


“Afaanistan'ın işgalı devrime ve sosyalizme ihanettir” 


Devrimci Yol 
Rus İşgaline karşı çıktı 


HABER'MEKKEZİ 

i EVRİMCİ Yol, der. 

gisinin Ocak 1980 
tarihli sayısında yayınlanan yorumda Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesinin devrimcilik, sosyalizm ve enternasyonal dayanışma ile hiç bir ilgisi: olmadığı vurgulandı. Tersine, bunun devrime ve sosyalizme ihanet olduğu belirtildi. Yorumda şöyle denilmektedir: 

"SSCB'nin Afganistân'a askeri müdahalesi, devrimcilik, o sosyalizm, enternasyonal dayanışma açısından hiç bir şekilde izah edilemez ve bu müdahale hiç bir şekilde, 'Afgan devrimine yardım' “enternasyonal dayanışma' vb. gerekçelerle tasvip edilemez. Aksine, bu müdahale devrimciliğe, sosyalizme ve enter- 

, nasyonal dayanışmaya indirilmiş ağır bir darbedir. Revizyonizmin, halkların kurtuluş mücadelelerine, devrimcilere ve, sosyalizme birihanetidir!' 

Yazıda daha sonra şöyle deniliyor: 

(Devamı Sa.7. Sü.1'de) 


“Afganistan'ın işgaline karşı çıktığım için 

baskı altındayım” 


MOSKOVA (AP) 
OVYET yöneti- 
*cileri tarafından 
Gorki şehrine sürgüne gönderilen Sovyet fi-Devamı sa. 7, sü.2'de) 


Sahte solcuların öldürdüğü bir işçinin cesedi bulundu 


HABER MERKEZI 
İstanbul'un * Kumkapı semtinde Mabeyinci yokuşu 29 numaralı apartmanın ikinci katındaki bekar odasında kalan ömer Uğraş, dün sabah polis tarafından evinde ölü olarak bulundu. Katillerin, ellerini arkaya bağlayıp başına -kurşun sıkarak öldürdükleri inşaat işçisi Ömer Uğraş' 
ın üzerinde 'Yoldaşları- 


mızın Kanı Yerde Kalmayacak, Yolumuz Çayanların Yoludur' yazısı bulunan bir kağıt bırakarak kaçtıkları bildirildi, 
SULUOVA'DA 

Önceki gün saat 17.00 
sıralarında bir grup sahte solcunun Suluova Emniyet Amirliğini basarak Komiser Ali Kemal Büyük'ü öldürmeleriyle il- 


(Devamı sa. 7, sü.2'de); 


karşı giriştiği işgal çok ağır bir dille kınandı. 36 ülkenin katıldığı konferansta 
10 ülkenin önerisi olarak siyasi komite- 
ye sunulan Ve daha sonra genel kurulda kabul edilen 5 sayfalık karar tasarısında 


Sovyetlerin (Afganistan da giriştiği harekat işgal olarak nitelendiriliyor ve Afganistan'ın bağımsızlığının ihlali olarak görülüyor 
Öte yandan genel kurulda ve siyasi komitede, Müslüman ülkelere yapılan baskılar, İran'a yapılan dış baskılar, Küdüs ve Filistin meselesine ve bir de Afrika boynüzundaki gelişmelere; ilişkin karar taslaklam zerine konus= (Devamı sa. 7, sü.2'de) 


Beni Sadr: 
İran'a en büyük tehdif 
Rusya'dan geliyor 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 
RAN'daki Devlet 
Başkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 75'i ni alan Abulhasan Beni Sadr, Fransız "Le Mon de" gazelesine verdiği bir demeçte Vahran'daki Amerikalı rehmeler soru nunun kolaylıkla yözüle bileceğini ve İran'a en ya kın tehdidin Afganislan' daki *Sovvet birliklerin (Devamı Sa.7. Sü.1'de) 


Brzezinski 
Pakistan'a gidiyor 


İBLAMABAD (ÖZEL) 
Başkanı Jimmy 
AB Carter'in Ulusal Güvenlik İşleri Danışma nı Brzezinski'nin Pakis san'a kisa bir ziyaret yapacağı bildiriliyor. 
Afganistan'ın işgal edilmesinden sonra Pakistan'ın maruz kaldığı ağır baskı ve tehdit karşısında Amerika'nın daha önce buraya Dışişleri Bakan Yardımcısı Warren topher'i gönder 
(Devamı S: 


Rusya'nın 


- önündeki 


çetin ceviz 


ISLAM 
DÜNYASI 


Isilamabad 
Konferansını izleyen 
Nuri Çolakoğlu son gelişmeleri yazıyor 


© Yarın 
Aydınlık”ta 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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C 


yaparken 


ÇARŞAMBA 


30 


OCAK 1980 


KURUS 


Rus işgalini lanetledi 


Nuri Çolakoğlu bildiriyor 


SLAMABAD'da yapılar İslam Ülkeleri Konferansı sonunda kabul edilen kararda Rusya'nın Afganistan'a 


A 


İSA ad 


i >». 
VASASIN AFGANISTAN HALKI 


IZU MF- 


“Deryayı taşıracağız, Atatürk Spor Salonunu dolduracağız". 


ve =S 
À X 


TIKP Genel 


Başkanı Doğu Perinçek, Kongrenin ikinci gününde Derya sinemasında böyle diyor ve Ankara halkını Atatürk Spor salonuna çağırıyordu. Gerçekten de ertesi gün, Türkiye'nin dört bir. yanından, Ankara'nın her semtinden gelen binlerce kişi Atatürk Spor salonunu hınca hınç doldurmuştu. 


TiKP Genel Başkanlığına seçildi 


un sesini havasını. kokusunu taşıyan folklör ekiplerinden biri 


Tariş yöneticileri sorunun 


çözümünü Ankara'ya bıraktı (Eş —— 


Akrep operasyonu ve Tariş 
Osman Nuri Büyüker 


Gazeteciler, İçişleri Bakanlığınca düzenlenen son operasyonlar için "Akrep Operasyonu" adını taktı. Bu isim ilk bakışta insana ateş çemberine giren bir akrebin çaresiz kalıp intihar etmesini hatırlatıyor: 

"Devletin varlığını herkese hissettirme'' düşüncesiyle başlatılan bu operasyonlar, devletin itibarını kuvvetlendirmek bir yana aksine tepki çekmiştir. Anarşi mihraklarına önemli bir ea 

) 


vama a amema a amaes a a saaan a esia n 


(Devamı sa. 7, sü.2'de 


e mam om a e e a m e 


© Direnişler sürerken başı çeken gruplar yeni bir çatışmaya hazırlanıyorlar 


İZMİR (ÖZEL) 
Tariş direnişi bütün işletmelerde devam ediyor Meselenin çözümü için sendika iki gündür toplantıları sürdürürken Tariş yöneticileri önceki gün yaptıkları 7 saatlik bir toplantıdan sonra sorununu çözümünü Anka- 
(Devamı say. 7 sü. 4'de) 


1 yil sonra 


Karanlık 


noktalar, ipuçları 


İPEKÇİ CİNAYETİ 


Cuma günü Aydınlık'ta 


Demirel yeni zamları açıkladı 


Posta ve 


izlenimler 


NİMET ARZIK 


Süleyman Demirel'in basın toplantısı 


Uzun boylu yabancı fotoğrafçılar pencerelerin pervazlarına tırmanmıştılar. 

Salon, yıllanmış gazetecilerle yüksek bürokratlarla ve politikacılarla doluydu. 


- (Devamı sa.7, sü.6'da) 


TİKP Merkez Komitesine seçilen üyeler, görev bölümü yaptıktan sonra Anıt- 
,Kabir'e giderek saygı duruşunda bulundular. Fax; AKAJANS 


Doğu Perinçek yeniden 


2 26,27 Ocak 1950 tarihinde yapılan TİKP 
1. Genel Kongresi yeni Merkez Komitesi ve Merkez Disiplin Kurulu'nun seçilmesiyle sonuçlandı. İlk toplantısını yapan Merkez Komitesi Genel Başkan ve Başkanlık Kurulu'nun diğer 6 üyesini seçti. 

Genel Başkanlığa yeniden ve oybirliği ile Doğu Perinçek getirildi. 


© Birinci Genel Kongrede seçilen yeni Merkez Komitesi görev bölüşümü yaparak yedi kişilik Başkanlık Kurulunu da oluşturdu 


Başkanlık Kurulu'na ŝeçilen üyeler ise şunlar: Gün Zileli, Oral Çalışlar, Hasa Yalçın, Mustafa Kemal Çam“; kıran, Mehmet Bedri Gültekin, Hüseyin Karanlık. 

21 asil, 7 yedek üyeden 
oluşan yeni Merkez Komitesi şöyledir: 

Doğu Perinçek, Gün Zileli, Oral Çalışlar, Hasan Yalçın, Mustafa Kemal Çamkı- 

(Devamı say, 7 sü. 4'de) 


Kar, hayatı felce uğraftı 


İki gündür yağan kar yağışı nayatı felce uğrattı. Önceki gece hızlanan kar yağışı nedeniyle şehir hatları vapur seferleri iptal edildi. Boğaz Köprüsü buzlanarak trafiği aksattı. Dün sabah 


yolların karla kaplı olması nedeniyle 


yurttaşlar işlerine gidemedi. dolmusların da çalışamaması otobüs duruklarında uzun kuyruklar meydana getirdi. 


telefona da zam geldi 


Demirel, yapılan zamlarla KIT”lerin açıgının kapatılacağını ileri sürdü 


Sümerbank mamülleri 

dışında bütün KİT 
ürünlerine yüzde 50 
ile yüzde 100 
arasında zam yapıldı 


(Yazısı 7. sayfada |) 


Ecevit: 
"Türkiye'de bir rejim değişikliği öngörülmektedir” ekKorum:"Kağıt zammı basına sansürdür” 


ANKARA (ÖZEL) 
Genel Başkanı Bü- 
CHP veni Ecevit, partisinın dün toplanan Ortak Grubunda yaptığı konuş- 


mada son ekonomik gelişmeleri, yalnızca devalü- 


(Devaihı say. 7 sü. 5'de) 


Almanya 
Türkiye” ye 
60 leona: tankı 


ssrecek, 
EDERAL Almanya hükümetinin bir; 


sözcüsü, Türki; e'ye Leopar tankları vermeyi düşündüklerini açıkladı. 

Hükümet sözcüsü' Armin Gruenwald tankların sayısına ilişkin herhangi bir rakam vermedi, ancak Alman basınında öne sürülen 60 tank rakamim da reddetmedi. 

Gruenwald, Türkiye' 
ye yapılacak yardımların kapsamı konusunda henüz somut bir karar a- 

(Devamı S. 7, Sü, 4'de 


Çin-Vietnam görüşmeleri kesildi 


PEKİN : 

Çin Dışişleri Bakanlığı bir açıkiama yaparak, Vietnam'la ilişkileri r. 
malleştirmek amacıyla yürütülen görüşmelere şimdilik ara verdiklerini bildirdi. 

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Vietnam'la görüşmeleri yürüten Dısişleri Bakan Yardin“vsı 

“ Han Nianlong'un su an- 
~da çok meşgul olduğunu ve önümüzdeki günlerde 

(Devamı S. 7, Sü, 4'de) 


Maden-İş 
ERDEMİR' de yetkili sendiköitin işçilere sorularak belirlenmesine karşı çıktı 


EREĞLİ (ÖZEL) 
RDEMİR'deki yetki sorunun çözümü için Ereğli İş Mahkemesi- nin aldığı "isticvap" yoluyla işçilere başvurulması kararına T.Maden-İş Sendikası itiraz etti. T.Maden-İş Sendikasının, hakimin, tarafların anlaşması halinde "Özel Referandum" yapma önerisini de kabul etme- 

(Devamı sa. 7, su.3'te) 


AF) 


Silah kaçakçılığı sorunu, yakın bir * zamana kadar, ülkemizde, "tabu" sorunlardan birisiydi. Zaman zaman bazı gazeteler ve köşe yazarları, bu soruna kıyısından-köşesinden degindiler, değinmediler değil. Ama genel olarak yaranın kabuğunda gezildi, ta ortasına neşter atılamadıydı. 

Kuşkusuz bunun nedenleri vardır. 
Ülkemizdeki silah kaçakçılığı, sadece milyarların döndüğü tatlı bir kazanç alanı değildir, aynı zamanda, silah kaçakçılığının, politik bir işlevi de vardır. 

Biz aylar önce bu köşede 12 
Mart dönemindeki bir silah kaçakçılığı olayına değinmiştik. 12 Mart döneminde her nasılsa Selimiye Cezaevine düşen 8-10 silah kaçakçısı için, devrin namlı Sıkıyönetim Komutanı Faik Türün'e, "özel ulak" ların gönderildiğinden söz etmiştik. 
Aradan bunca yıl geçmesine rağmen olay unutulmamış, yazımız yayınlandıktan Sonra bazı tepkiler aldık. Demek ki, on yıl öncesine de ait olsa, bu yaraya parmak basmak, derhal fincancı katırlarını ürkütüyor! 

Eh, bir bakıma öyle de olması gerek. Bir iş düşünün ki, bir yandan organizatörlerine çuvallar dolusu para bıraksın, diğer yandan da ülkemizin politik atmosferini istenilen kibirliliğe kavuştursun... Uzun yıllardır tıkır tıkır yürüyen böylesi” bir "iş'in tekerine çomak sotulur da fincancı katırları ürkmez mi: 

Neyleyelim. ki, “el oğlu" adamın gözünün yaşına bakmıyor. Hele şu "Maocu Aydınlık" yok mu, nerede bir kibirli iş var, derhal karşısına dikiliveriyor, fırıldağı rüzgar üfüren mekanizmalara projektörlerini tutuveriyor... 

tet 

Ülkemize kaçak olarak sokulan silahlar, büyük ölçüde, tedhiş örgütlerinin eline geçer. İster sağcı, ister "solcu" olsun, tedhiş örgütleri soygun, fidye vb. yollardan ellerine geçen paraları, kaçak silahlara aktarırlar. Tedhiş örgütlerinin. ikmal olanakları ; bülyüğlü iç atiye jeylemleri 38 bugu itae lale by 2 


ve etkinleşir. 


Silah kaçakçılığı... 


Denilebilir ki, Türkiye'ye yöne- - 


lik silah kaçakçılığını organize edenler, aynı zamanda, ülkemizdeki anarşik olayların destekçisi durumundadırlar. 

**+*+ 

Peki kimdir bunlar? 

Bunların kimler olduğunu, Aydın: lık, bir süredir belgelere dayanarak açıklıyor. Dobra dobra yürüyor. 
Yeraltı dünyasının üzerine... Bu arada politik açıdan sorunun "püf" noktasına da dokunuyor. * 

Uzatmayalım, Aydınlık'ın yaptığı soruşturmalara göre, ülkemize yönelik silah kaçakçılığı, esas olarak, daki "dostlarımız" hani Ecevit hükümeti döneminde enerji şalterlerimizi ellerine verdiğimiz, "dostlarımız" bir de şirket kurmuşlar bu iş için. Keçiboynuzu ya da kimyevi gübre ihraç eder gibi şakır şakır silah "ihraç" ediyorlar ülkemize.. İşin içinde Macaristan da varmış. O da bir şirket kurmuş, Türkiye'ye uzanan yeraltı kanallarına durmadan silah aktarıyormus.. 


Galiba sormanın sırasıdır: 

Bu Bulgaristan ile Macaristan, “sosyalist"'lik savında değiller midir? 
Üstelik Sovyetler Birliği düğmelerine bastıkça "yumuşama", "barış" diye türküler çağırmaz mı bunlar? 

Ece, öyle de bizzat devletin köntrol ettiği şirketler aracılığı ile ülkemize gemiler ve TIR'lar dolusu silah sokmak da neyin nesi oluyor? Neye hizmet bu? Bu da mı "barışa" hizmet? 

Güldürmeyin adamı!.. 

*** 

Biz bu sütunlarda daha önce de dile getirdik ya, yinelemekte yarar var: 


Demirel, halkın özgürlüklerini kıs- ma hesapları yapacağına, burnunun dibindeki tedhiş yuvalarıyla onların destekçilerine karşı etkin mücadele önlemlerine yönelmelidir. Demirel, eğer anarşiyle samimi olarak mücadele etmek istiyorsa, halkın yakasını değil, yeraltı patronlarının yakasını toparlamalıdır.... 
, Bu sorun, S yalizminin bölgemizde yeni maceralara giriştiği şu günlerde daha bir önem kazanmış durumdadır. 


Aydınlık için kesekağıdı yapıyorum 


kesekağıdı kampanyaya sin" 


“Daha Güçlü Daha Güncel Aydınlık" kampanyası başladığın- da, benim de katkıda bulunabileceğim hiç aklıma gelmemişti. 


Bir gün evimize Aydınlık'tan-abiler geldi. Bizimkilerle kampanyayı konuşuyorlardı. Birara abilerden biri bana sordu, "Fatoş sen, sen kampanyaya nasıl katılıyorsun?" 
Şaşırdım. Ne diyeceğimi bilemedim. Ortaokul öğrencisiyim. Düzenli bir harçlığım bile yoktur. 
Ben kampanyaya nasıl yardım edebilirim. 


Derken, âbilerden biri "Kesekağıdı yapmasını biliyormusun?" 
diye sordu. Ve devam etti "Evinizde eski gazeteler var, sen de 


yaparak 


pekala katılabilir- 


İçine bir sevinç doğdu. Kese kağıdı yapmasını biliyordum. 
Bugüne kadar işe yaramayan kesekağıdı yapma yeteneğim nihayet işe yarayacaktı. Aydınlık'ın güçlenmesine katkıda bulunacaktı. 


Şevkle işe koyuldüm. Boş vakitlerimde kesekağıdı yapmaya başladım. Şimdilik 10 kilo kesekağıdı yaptım. Kilosu 35 liradan 
350 lira ediyor. Yarı yıl tatilin- 
den de yararlanarak 15 kiloluk hedefimi aşmaya çalışacağım. 

Hepinize başarı dileklerimle. 

Mersin'den Fatoş Salık 


et sosyal einpefö $ 


düsünce 


dünyası 


ADALET PERSONELİNİN SORUNLARI 


T. ei personelinin çözüm bekle yen sorunları Önemini muhafaza etmektedir. Bu sorunların bir kısmına genel bir çözüm getirilmişse de güçlü bir adalet personeli için çaresiz kalan sosyal, ekonomik, mesleki ve özlük sorunların şöylece izahı mümkündür. 

Zaman zaman kısa ve öz olarak basına ve ilgililere duyurduğumuz bu sorunları maddeler halinde açıklamak anlaşılması bakımından daha uygun olacaktır. 

1-Meclis gündemine sevk edilmek üzere hazırlanmış yüzde 50 tazminat kanunu sorunu, 

2-Adli personeli genellikle mağdur ¿duruma düşüren Özlük sorunları, 

3-Yemek, servis, sağlık, giyim ve kuşam gibi sosyal sorunlar, 

4-Yan ödeme ve iş riski ödentilerinin getirdiği adaletsizlikler, 

5-Fazla mesailerin meydana getirdiği olumsuz etkiler, 

6-Çalışma koşullarına elverişli bir binanın olmayışı, 

7-Mesleki uygulamaların ve pratiğin çağdaş düzeyin gerisinde kalmış olması ve beraberinde getirdiği verimsiz olgular 


8-Adalet personelinin memur kavramındaki yerinin tespit edilemeyişi, 

9-Dava tarafları ile görevli personel arasındaki mesleki ve bürokratik sorunlar, 

10-Adalet personelinin, sosyal ve dinlenme tesislerinden yoksun olması ve adli tatil sorunu, 

11-Araç-gereç, evrak ve benzeri eşyaları muhafaza edecek levazım ğe" reçlerinin yetersizliği. 

12-Merkez ve taşra teşkilatlarında bir memura iki ve üç görevden daha fazla görev verilmesi, 


Adliye (o personelinin belirtilen bu temel sorunları yanında daha birçok tali sorunu da bulunmaktadır. Ancak bu belirtilen sorunlar çözüm buldukça diğer yan (tali) sorunlar da çözüme girmiş olacak- 


BOLU 


Salih Özay 


Adliye Memurları Haklarını Koruma Yardımlaşma Dayanışma Derneği İstanbul Şube Başkanı (Orta kademe yönetici ve pazarlama uzmanı) 


tır. 

Şimdi sözünü ettiğim ve maddeler halinde sıraladığım problemlerimizin önemi ve gereği üzerinde ayrı ayrı durarak daha açık bir hale getirmekte yarar görüyorum. 


I-Yüzde 50 Tazminat kanunu: Bu kanun T.B. 
M.M. Anayasa komisyonundan kabul edilerek geçmiş ve bütçe plan komisyonunda tartışması yapılmış,meclis gündemine alınmış durumdadır. 
Bu kanun yasalaştığında, bazı faydaları sağlayacagı görüşündeyim. Şöyleki; Personeli çalışmaya teşvik edici bir unsur olasaktır. Tam gün yasasın- dan faydalanamayan adalet teşkilatı personelini mali yönden güçlendirecektir. Çalıştığı kurumlarda mali yetersizlik nedeni ile kalma arzusu olmayan personelini daha çok maaş veren iş yerlerine akin etme eğilimin- den kurtarmış olacaktır. 
Dahası durmadan eleman yetiştirilmesi yönte- mi yerine, yetişmiş elemanı muhafaza ve ondan istenilen verim ve iş gücü çıkarma sistemi geliştirilmiş olacaktır. Bu iti; barla yüzde 50 tazminat kanununun yasalaşmasını diliyorum ve bu sorunumuzun çözümleneceğine inaniyorum. 
2-Özlük sorunlarımız: 
Tüm” adalet * teşkilatına 
seçtiğimiz yıllarda . 12 
bin civarında kadro verilmişse de, bugün kadroderece ve terfi alamayan azımsanmayacak derece- de meslektaşımız bulunmaktadır. Mali ve ekonomik yönden mağdur duruma düşürüldüğü bir gerçektir. Örneğin, dikey terfi yerine devamlı yan terfi yapılması gibi. 
3-Sosyal sorunlarımız: 


HALKIN SESİ 
K 


Yemek, servis, giyim, kuşam ücretleri gibi sorunlar sosyal sorunlarımız 0- larak nitelenebilir.. Adalet teşkilatının bazı kısım larında yemek (tabldot sistemi) verilmektedir.. Ancak büyük illerimizde merkezi adalet teşkilatlarında çalışanların sayısal kitlesi oldukça büyüktür. 
Bu itibarla yemek, servis gibi sorunlar doğan ihtiyaçtan belirmektedir. Örneğin; Ankara, İzmir, Adana ve İstanbul gibi illerimizde merkez binalarda çalışan personel sayısının 500'ün üstünde olduğu bilinmektedir. 
Bu yerlerde yarım saat içinde yemek yemek, işe gelip gitmek bir mesele haline gelmiştir. Keza bir çok devlet dairesinde çalışanların bu sorunlarına çözüm getirilmiştir. 

4-İş riski ve yan ödemeler: Yan ödemelerin genel olarak dağılımında bir adaletsizlik olmuştur. 
Ancak, yan ödeme ve iş risklerinin.  vergilendirilmesi esnasında ayrıca bir haksızlık daha ortaya çıkmaktadır. 


Yan ödemelerin kurumumuzda çalışanlara ödeniş şeklindeki vergilendirme sistemine bakıldığında, adalet personelinin.yan ödemeleri maaşla birleştirilerek vergilendirilmektedir. Bu durumda gelir diliminde doğal ola- 


rak bir yükselmesalmaki” 


tadır. Eğer ayrı bir şekilde vergilendirilmeye tabi tutulsa durum tamamen kesinti yönünden değişmiş olacaktır. 


Halbuki aynı ünitede çalışanların bir grubun- dan (hakimler, savcılar) bu işlem ayrı vergilendirilmeye tabi tutulmakta ve vergi oranı da gayet tabi olarak düşmektedir. 
Bu sorunumuza da yeni- 


Haklı olan direniş, sağ-sol çatışması olarak gösterilmek isteniyor 


Bilgehan Ağaç Sanayi Anonim Şirketi Sunta ve Bağlama Fabrikasında 

185 işçi çalışmaktadır. Bu fabrikada çalışan işçilerin sorunları var. Sorunlarını halledebilmeleri için de seslerini duyurmaları gerekli. Bu nedenle konuyu size yazıyorum. 


Bilgehan Ağaç Sanayi Fabrikasında çalışan işçiler sosyal haklarının verilmeyişi üzerine direnise başladılar. Işçilerin haklı (o direnişini kırmak için işveren baskı ve maksatlı ayak oyunlarına başvurmuştur. o İşveren vekili olaylara gözyummakta ve olaylara bizzat kendisi de girerek yandaşlarına moral vermeye çalışmaktadır. Fab- 


rika Müdürü ,Tahsin adın- ` 


daki bir işçiyi direnişteki işçilerin içinde döverek direnişi kırmak istemiştir. İşçi halen hasta olarak yatmaktadır. ` 


Bir de fabrikada işçi olmayan birçok kişi fabrikanın yemekhanesinde içki içerək alem yapmakta ve calışan işçilere sataşarak küfür et- 


mektedirler, Bu Kımseler adeta özel olarak beslenmektedirler, Bir gün bir işçi, diğer işçilere küfür etmekte ve saldırmaktadır. Sonar Karageyik adındaki bir işçiyi hafif şekilde yaralamıştır. Fabrikada kalorifer. 
ci olarak çalışan bir işçi de işyerinde devrimci işçilere silah çekmektedir. 
Bu şahıs 13 Ocak 1980 
akşamı ÜGD lokalinde polisin yaptığı ani baskınla üzerinde silahla yakalanmış ve tevkif edilmiştir. Bu kişi aynı zamanda ÜGD'ye de kayıtlı imiş. 

İşçiler direnişe neden olan aksaklıkları; şöyle açıkladılar. 

* İşveren sağlık kurallarına aykırı olarak iş yerini ısıtmamakta, fabrikada bidon içinde odun yakarak duman içinde çalışmamızı isâyor. Kaloriferi o maksatlı yàkmıyor. 

* Asgari ücret üzerinde ve onun altında küçük ücretlerle işçileri çalıştırmakta, parayı zamanında ödememektedir. 

*Her türlü baskılarla işçilerin Oo sendikalaşma 


haklar: önlemnektedir. 

* İş elbisesi, yakacak parası, ikramiye, pazar ücreti ve fazla mesai ücretlerini ödemiyor. 

* İşyerine gidiş ve geliş arabaları sıhhatli degil. 

* Yemekler listede yayınlandığı gibi değil, sağlığa aykırı ve çok zaman kurtlu çıkıyor. 

* İşyerinde 185 işçi, 
3 vardiya üzerinde çalışmasına rağmen bir sağlık ekibi olmadığı gibi, ilk yardım çantası bile yok. 


* Soyunma yerleri olamadığından banyo yapsırılmıyor. 

* Yemek paydosu kanunen 1 saat olduğu halde yarım saat sonra işbaşı yaptırılarak çalıştırılmak isteniyor. 


«İşveren bir taraftan sağlamadığı hakları bir kenara atarak, kamuoyunu yanıltmak için işyerindeki bu direnişi bir sağ-sol çatışması olarak göstermeye ve her türlü yıpratıcı yollara başvurmaktadır. 

Doğan Öner 


den düzenleme getirilmesinin bir hukuksal yani:slığı ortadan kaldırmış ola: >- ğı inancındayım. 

S-razla n.esailer: Bir kısım devlet kamu teşehbüslerinde fazla mesai olanağı genel olarak vardır-Adalet teşkilatına bağlı dairelerde işlerin zamanında yapılması ve normalin üstünde çalışma kuruluşun yapısı itibari ile zaten mevcuttur, Buna rağmen işçilerin yogunluğu arttıkça daha fazla çalışmak gerekmektedir. Bu nedenle 
1978 yılında adalet personeline de fazla mesai olanağı tanınmıştır. Meslekdaşlarımız o arasında nöbet ücreti olarak bilinen bu fazla mesailer sirf nöbet için çıkarılmış bir imkan değildir. Nöbet 
(suç üstü nöbeti) tutma vazifenin gereği icabı mecburi olarak çalışma talimatnamesinde getirilmiştir. Fazla mesailerden dairelerimizde bir kısım personel yan ırlarımaktadır. Kaldı ki, işleri yw gunluğu tüm mahkemelerde . ağırlığını günümüz de gösterir bir hal almıştır. Fazla mesailerin saat olarak dağılımı ise ayrıca bir düzensizlik içindedir. 
Bu suretle fazla mesailere de bir düzenleme getirilmesi ve adil bir şekilde dağılımının yapılması gerekmektedir. 

6-Yer ve bina sorunu: 


Verimli ve aktif bir iş gü” 


cü çıkarabilmek için sağlıklı bir çalışmaya elverişli binanın gereği sorunudur. 

Yıllar öncesi iş şartları ve iş yoğunluğuna göre bir bina yapılmışsa da nüfusu hızla artan büyük bir şehirde o zamana göre yapılmış bina,ihtiyaca cevap vermekten uzaktır. 
Şöyleki, iki-üç kalem bir arada, bu şekilde çalışma sırasında kalem içinde hareket edecek yer yoktur, ayrıca taraf vekilleri, iş sahipleride işleri icabı kalemlere doldukların- dan nefes almak imkanı bile kalmamaktadır. Böylece Sağlıksız bir ortamda, çalışmak güçleşirken iş çıkarmak da güçleşmektedir. Keza derdest yada işi bitmiş dava dosyalarını bulmak ise sorun haline gelmiş, mahzenlerde yer kalmamış, önemli evrak ve matbuayı koyacak, muhafaza edecek ve bunlar için araç-gereç koyacak keza yer bulunamamaktadır. 

Bu, sorunun diğer sorunlarımızdan çok daha önemli olduğunu üstüne basarak belirtmek isterim. 
7-Mesleki ve eğitim sorunu: Mesleki uygulamalar gelenek ve göreneğe dayalı olarak yapılan çalışmalardır. Aktif ve iş gücü ortaya koymaya yeterli değildir. Gelenek ve göreneğe dayalı bir sistemle yapılan pratik ve müameleler (o karşısında personel ne kadar gayretle çalışsa daha fazla verim beklenmesi imkansızdır. Hatta, memur bir mahkemeden başka bir mahkemeye atandığında değişik sistem ve uygulamalarla karşılaşmakta ve çalışmaya uyum sağlayabilmesi için ayrıca uğraşılması ve zaman gerektiren bir sorun meydana çıkmaktadır. 

8-Adalet personelinin memur kavramındaki yeri: Adliye memurları. iki şekli uygulama gören bir durumdadır. Mali bakımdan 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi tutulurken, cezai yönden 


de 2556 sayılı hakimler Kanununa göre uygulama giren bır kesimdir. Burada bir özlük sorunu varsa da kanımızca iki kanuna tabi işlem görmek biraz 
, tuhaf geliyor. 

Halbuki hem cezai yönden hem de mali yönden hakimler kanununa tabi tutulması gerekir ınancındayım. Veya her iki yönden 657 sayılı kanuna göre işlem görmeleri gerekir sanıyorum . Memur kavramındaki yeri böylece tespit edilmiş olacaktır. Diğer taraftan Adalet Bakanlığı kuruluş yasasının çıkması halinde özlük sorunları da kendiliğinden çözümlenmiş duruma, gelecektir. f 

9-Personel ve iş sahiplerinin karşılıklı sorunları: Görevliler ile dava sähipleri arasında bürokratik sorunlar, muamele ve işlemlerin genel olarak resen olmayışı, araç ve gerecin yetersiz olması, bir kısım bürolarda değişik uygulama ve muamele yapılması, takiplerin şifai usüle göre yapılması gibi durumların çıkardığı sorunlar. 

10-Sağlık , sosyal ,dinlenme tesisleri sorunu: Birçok devlet kuruluşu- nun Sağlık ,dinlenme ve lojman gibi tesisleri olmasına karşın adalet personeli bu imkanlara sahip değildir. Konut soruns genel bir konu olduğu içi hu soruna deginmek ihtiyacını görmüyorum. 

11-Araç-gereç-kirtasiye sorunu: Diğer sorunların bazı kısımlarında kısaca bu konuya değindim. Ancak, halka daha iyi ve aktif hizmet sunabilmek için araç-gereç gibi TeVâzım'eşyası”önem taşımaktadır. Burada belirtmek isterim ki eğitim ve uygulamanın yeniliği ve geliştirilmesi kadar araç ve gereç de önemli bir unsurdur. 

12-Görkv yüklenme ve görev şekli: Merkez ve taşra teşkilatlarında bir memura bir görevi yanında birkaç görev yaptığı veya yaptırıldığı tüm meslekdaşlarımızca bilinmektedir. Bu yöntem iş üretimi bakımından fayda yerine zarar getirmektedir. Keza aynı konuya haiz bir iki görev yüklenilmesi mümkündür. 

Ancak, konusu ve mahiyeti aynı görevlerin üstlenilmesi kanımca yanlış ve hatalı olur sanırım. 

Örneğin katiplik, mutemetlik, seçim işleri, levazım sorumluluğu “gibi görevler. 

Bunun yanında bir kalemde düzenli bir” iş bölümünün olmayıp iş sahiplerine yeterli cevap verilememekte ve çeşitli huzursuzluklar yaratmaktadır. 

Sorunları burada açık ve belirgin bir şekilde açıklamış bulunurken bazı okurların aklında bir yorum doğabili”. Sadece adalet memurlarının sorunları ülkenin genel sorunlarından elbetteki soyutlanamaz. Fakat adalet ve hukuk kuralları sosyal yaşamı düzenleyici kurallardır. 

Kişilerin güven duyabileceği, hakkını savunabileceği bir mercidir. Bu itibarla, bu kuruluşlarda 


görev yapan kişilerin da- - 


ha aktif hizmet sunabilmesi ayrı ayrı izahına çalıştığım sorunların çözümüne dayanırken, her çözümle birlikte sorumluluk taşınması gereği . de görevli olarak bizlerin unutmamamız icab eden husustur. 

Görüşlerime son vermeden şunu da belirtmek isterim; bu yazımda ayrıca sorunlarla birlikte önerilere de yer vermek isterdim. Ancak, önerilere de imkan bulduğum zaman - yer vermeyi (çözüm önerileri) adı altinda rapor olarak ilgililere sunacağız. 


«Yalanmış hep sözlerin, 


oylarımı geri verin...» 


İğneden ipliğe zam yap, paramızı da doların 70'te biri yap, ondan sonra da peşpeşe basın toplantıları yapıp, nutuk at: 

“Feraha çıkmak için fedakarlık şart... ` 

Dikkat! 

Bu lafı, Ecevit hükümetinin yaptığı zamları, devalüasyonları "cinayettir, çılgınlıktır, sadistliktir" diye niteleyen Demirel söylüyor. 

Böylelikle de dün söylediklerini, bugün unutmuş görünüyor. 

E ne de olsa "Dün dündür, bugün de bugündür" değil miSüleyman beyciim... 

Sizin fırının ekmekleri hep böyle | pişkin midir canım efendim? 


Pek pişkindirler! Dün, "Ecevit, vatandaşa kemer sıktıra sıktıra, kemerde sıkılacak delik bırakmadı" diyen Demirel, bugün halkı kemer sıkmaya da- 


“ vet edebiliyor. 


Halktan; yediğinden, içtiğinden, giydiğinden üçte iki oranında fedakarlık yapmasını isteyebiliyor. 

Yani demek istiyor ki, gündeüç öğün yemek yiyenler, bundan böyle bir öğün yemek yesinler... K 

Peki ama, günde iki öğün yemek yiy bilenler ne etsinler? - 

Havayla mı beslensinler? 

Y oksa süpürge sapı mı kemirsinler? 

Cevap? 


Oysa bizim bildiğimiz Demireller, fedakarlık nedir hiç bilmezler. 

Bilmem bilir misiniz, katrkoca Demireller üç katlı bir evi tek başlarına işgal ederler... 

Sonra efendim, Süleyman Demirel pal- , tolarını İngiltere'den, fötr şapkalarını da İtalya'dan bir butikten getirtirler... 

Nazmiye Demirel, Fransız süs malzemelerinden vazgeçemezler... 

Hacı Ali Demirel, havana pürosu içmeden edemezler... 

Milli yiyen (!) Yahya desen, boş va-Kitlerini İsviçre kumarhanelerinde değerlendirirler ve bir gecede kaybettikleri bir milyona para mısın demezler... 

Demireller böyle de, Demirel'in temsilciliğini “yaptığı işbirlikçi işadamları: farklı mı sanki? 

Ne gezer... 

Hatta, daha da beter. 


Hal böyleyken, Demirel, "Feraha çıkmak için fedakarlık şart" derken, ailesin- den ya da mutlu azınlıktan değil de, yine halktan fedakarlık bekliyor. 

Halkın en acil ihtiyaç maddelerine zam üstüne zam bindiriyor. 

O halk ki, günde bir tabak bulgur pilavını, bir kase tarhana çorbasını ya yiyebiliyor, ya da yiyemiyor. 

Et desen, zaten yüzünü hiç görmüyor. 

Verem hastalığının yeniden yaygınlaşmasından belli değil mi? 

Acaba Demirel'in niyeti, halkı rem edip, öldürmek mi? 

* kk 

Halbuki Demirel, 14 Ekim seçimlerinde halka ne sözler vermişti: 

"Dolu file, dolu tencere" demişti... 

"Ecevit gidecek, dertler bitecek" de~ 
mişti. 7 

Böyle deyip, halkın oylarını cebine indirmişti. i 

Şimdi halkın, o yanık sesiyle şu şarkıyı söylemesinin tam yeri: 

'"Yalanmış hep sözlerin Demirel, 

Oylarımı geri ver..." 


gio ve- 


SOLDAN SAĞA: 1) Çoğu kapıların dışına ya da içine konulan, katlanır, taşınır çerçeveli perde-Hafif sis. 2) Hindistan" 


dagi ynlerie yapılan a ISe Ti leime 


ERAEN olo 


çözülmesiyle oluşan rad- -7 

yoaktif gaz durumunda- LUGGEUDE GUNE ki dement-Afrika'da bir 

ülke. 4) Çok kısa zaman-Kayıp-İstanbul'un bir ilçesi, > 
5) Tersi itina-Eski bir Akdeniz uygarlığı-Tersi birinci tekil şahıs. 6) Bir erkek adı-Suç işlemiş olan. 7) Başkaldıran-A ğzımızın üst bölümü-Tersi bir harfin okunu- şu. 8) İmparatorluğun başında bulunan hükümdar. 
YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Sürüler halinde dolaşan çok yırtıcı bir balık türü, 2) Gelenek-Bir nota, 3) Tersi Doğu Almanya'nın uluslararası simgesi-Zeamet sahibi, kefil. 4) Sulama arabası. 5) Ana su ve gaz boru- | larını açıp kapayan anahtar-Tersi basit, sıradan, 6) Kim yada Gümüş'ün sim gesi-Muharrir. 7) İnce, dikkat teyen-Eski dilde su. 8) Temel, esas-Tersi kaygı, dert. 

9) Bir organımız-Tersi bir emir. 10) Bakıra çinko katılarak dde edien alaşım. 11) Birbirinin ellerini tutarak. 12) Bir besin-Tersi çok acayip şey. 


Aydınlık 
(eğ UĞG 


fi 
losocak 1980 
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ISRAİL SALDIRISI ÜZERİNE 


ABD, iran'la ilişkilerini geliştirmek istiyor 


| Iran'di. 
.. .. .. y. a râ a ühnan a ABD Sözcüsü Hodding Carter: | genel seçimler ` . 
a =. © | d. 
j j 
| 0 lt ir iran lacak 
| 7 yapıla 
| bö | © Başkanlık seçiminin 
| | kesin sonuçları açıklandı 
ar vve er | ©iran Anayasası, Homeyni' ye 
| j e devlet başkanı ve parlamentodan 
j I a maci | na l daha çok yetki veriyor, i p Á | DIŞ HABERLER SERVİSİ 
| | İran'daki Başkanlık :çimlerinin kesin so- 
i e a 3 1/4 nuçları belli olduktan sonra yapılanbir açıklaf en i l savu n ma yol u d u r | mada, genel seçimlerin de mart ayında yapilacaį ğı bildirildi. 
|@Gromiko, Suriye gezisini tamamladı y å | BAŞKANLIK SEÇİMİNİN KESİN 
SONUÇLARI 
00. ğ 
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purve ipli e BASKENTİ askeri yardım yapmaya hazır Ahmed Medeni © 2224554 yüzde 148 
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İ olması dikkat cekiyor © BİRLİKLERİ İran'ı Sovyet vörüngesine sokabileceğini söyledi | ELM AMELE am aa 
2 GEY (E R] GENEL SEÇİMLER MARTTA , 
s 
DIŞ HABERLER DIŞ HABERLER Öte yandan, ABD dış- | Iran Devrim Konseyi, pazartesi günü kabul et-SERVİSİ SERVİSİ işleri sözcüsü Hodding tiği bir yasayla, İran'ın devrimden sonraki ilk 
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| sona ererken, Lübnan-İs- ran arasındaki gerginliğin rım uygulama kararını r F A 
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| srail ve ona bağlı Hris. Batılrülkeleri cağı görülüyor lık, geçtiğimiz ay bir referandum Ka katiyan milislerin askeri faa Thi KENNEDY bul edilen anayasaya göre, Ayetullah Homeyni Í liyetlerini artırması üzeri” Sovyetler oae gün, başkan ELEŞTİRDİ en yüksek yetkileri elinde toplamaktadır. Ho-Í ne, Birleşmiş Milletler Birliği'nin Yeki GONTA yapi s ; meyni Devlet Başkanını azletme, savaş ilan etme 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daki tüm kuvvetler alar- yayılmacı em eli nini nomik yaptırım uygula | kilerine sahiptir. Ayrıca, Homeyni'nin, parla- ma geçirildi. " ran'ın içişlerine karışma- ma kararını eleştiren baş- mentoda benimsenen yasaları veto yetkisi de i f A emellerine karşı ması halinde iki ülke ara- kan adaylarından senatör | bulunuyor. Bütün yasalar, 6'sı parlamento, 6'sı İsrail ağır topları ve sındaki ilişkilerin düzele- Edward Kennedy şöyle ; i üveli di Haddad'a bağlı milis k r il ini ikaşdetmesin; Hedi ” Ì | da Hşmeyni tarafından seçilen 12 üyeli din . yatların SE Finnan uyardı pigeoaini; düz de ABD ET ke vt adamları kurulunca denetlenecektir. Bu kurul-Í güneyinde ` Filistinlilerin Dışişleri sözcüsü Hodding ladığı takdirde İran Sov- | ca iel niye raylar görülen yasalar reddedil- 
| yaşadıkları köyleri bir- © ABD'de liman Carter. İran'la bu konuda yet yörüngesine kayacak, | KAY e 
çok kez bombaladığı bil- görüşmelere hazır olduk- ayrıca da Tahran'daki | Anayasaya göre, 'Başbakan, Devlet Başkanı diriliyor. Bölgede bulu- işçileri Sovyetler larını söyledi. ABD'li rehinelerin ser- tarafından parlamento icinden seçilecektir. 
nan gazeteciler ayrıca, İs- Sẹ y best bırakılması iyice | i rail uçaklarının pazartesi irliği” HODDİNG CARTER'İN  güçleşecektir." k Parlamento seçimlerine 25 ile 75 yaşları 
| günü boyunca Güney Lüb: Bir iği ne SÖZLERİ | arasındaki herkes aday olabilecektir. 16 ya- 
| nan'da özellikle Sayda gönderilecek Kennedy, Carter'in | şından büyük olan herkes oy kullanma hak- 
| kenti üzerinde uçtukları- Hodding Carter şöyle an a eleş- kına sahiptir. 
| nı belirttiler. Ayrıca İsra- buğdayı dedi: "Beni Sadr hakkın ; : edy, Carter'in | Parlamento 2170, milletvekilinden olayacik: 
ur 
Í il tanklı Lüb 3 d Tevebil im tek iŞ Sorunları ihmal ettiğini x A Ran E tankiannin Lübnan si üklemeyi a söyleyebileceği öne sürdü ve ücretlerin ve tır. Dinsel azınlıklar olan Zerdüştler, Hristi- 
| mırından 10 km. içeriye yüklemeyi şey İranın diş güçlere Çe. es derelerin yanlar ve Yahudiler de birer milletvekili seçegirdiği yolunda haberler redd Hi bağımlılığına son vermesi dürul y aon- cekierdir. 
| geliyor. Lübnan ordusun- etti için çaba harcayan ve bü EREN gerektiğini )- 
| dan ayrılan Binbaşı Had- konuya çok önem veren “YV'edi. —— ——— 
;.dad'a bağlı İsrail yanlısı bir kişi olduğudur. 
İ kuvvetler, uzun bir süre- © Kanada'da “ABD, İran, bölgede- H . / "p° a . 
dir, İsrail- Lübnan sınırıtı- ki ülkelerin tümü ve Afga- | | in | ri da: 10 kmi; derinliğinde ve üç.Sovyet CASUSU nistan'ın (o bağımsızlığını , 
94 km. uzunluğunda bir k rya korumalarını destekle- 
i bölgeyi denetim altında sınırdışı edildi mektedir. o Demokratik 


| tutuyor. 

| o İsrail Başbakanı Be- 
| gin, Lübnan'daki Suriye 
| birliklerinin takviye e- 
Í dilmesi karşısında, İsrail i ordusunda alarm verildi- 
| ğini açıkladı. Öte yandan Güney Lübnan'da İsrail'in ime Hristiyan milislerin komutanı Haddad, Suriye kuvvetlerinin kendi mevkilef rine 5-10 kilometre yaklaştıklarını ileri sürdü. 


GROMÍKO-ARAFAT 


Öte yandan, Sovyet Dışişleri Bakanı Gromiko'nun, Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri Yaser Ara- 

«i fat'la Şam'da bir görüşime yaptığı bildiriliyor. 


i Görüşmede, Gromiko, 
Í Mısır-İsrail anlaşmalarıinin Aragy aleyhtarı siyasetine karşı F inlilerin jsürdürdüğü mücadeleyi İdesteklediklerini açıklariken, Arafat, SSCB'nin desteğinden dolayı teşekkürlerini ifade etti. 

j Gromiko ayrıca, Suriye Komünist Partisi yöl neticileriyle de bir göirüşme yaptı. 

Í Gromiko ile pazartesi günü de 4 saat görüşen “Suriye Devlet Başkanı Esad ise "'Sovyetler Birligi'yle işbirliğini derinleştirme arzusunda olduğunu"' söyledi. Bilindiği giibi, Esad geçen ekim aiyında Moskova'yı ziyaret letmiş ve İslamabad'daki !İslam Konferansına katilmama kararı almıştı. 


| ÖLEN RUSLAR 


Bu arada, Lübnan'daki Falanjist Partinin organı Lübnan'ın Sesi" radyo- su, geçtiğimiz hafta sonu Suriye'nin başkenti Şam' da elçilikte çalışan 3 Sov- 

«yet vatandaşının öldürüldüğünü duyurdu. 

Bilindiği gibi, Suriye yetkilileri 12 gün önce, iki Rus Albayının öldü: rüldüğünü ve bir teknisye- nin yaralandığını açıklamıştı. Aynı günlerde, Sovyet havayolları Aeroflot' un. Şam'daki bürosu da bombalanmıstı. 


Diplomatik kaynaklara göre Suriye'de yaklaşık 2 bin Rus askeri azmanı ve bin sivil teknik elemanı bulunuyor. Aynı kaynaklar, Gromikc'nun gezisinin bu öldürme olaylarıyla da! ilgili olabileċeğini belirtiyorlar. Gözlemciler ayrıca, Gromifonun İsrail Başbakanı' 

ın "Suriye'nin İsrail'e saldırmayı planladığı" şeklindeki sözlerinden sonra Şam'a gelmesine dikkat çekiyorlar. 


UIŞ HABERLER SERVISI Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesine gösterilen tepkiler artarak sürüyor. Çeşitli ülkelerin hükümetleri bu işgali kınarken, ayrıca Sovyetlere karşı alınacak önlemleri görüşüyorlar. 
—— 
İNGİLTERE BAŞBAKANI THATCHER ————---—-—--— 
İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, 


` Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali 


üzerine parlamentoda yaptığı konuşmada Batılı ülkeleri Sovyetlerin Basra körfezi bölgesindeki yayılmacı emellerine karşı uyardı. 


Thatcher, İngiltere'nin Pakistan'a yardımı artıracağını, Çin. ve Türkiye ile ilişkilerini geliştireceğini söylediği konuşmasında Sovyetler Birliği'ni Batıya giden petrol yolunu kesmeye çalışmakla suçladı. 


Thatcher şöyle dedi: "İngiltere ve müttefikleri, Basra körfezi bölgesinin dengesini güçlendirmek için ellerinden geleni yapacaklar ve Arap yarımadasındaki dostlarına her türlü güvenceyi vereceklerdir." 
a 

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI PONCET 
——m————— 

Fransa Devlet Başkanı Giscard d'Estaing'le birlikte Hindistan'a resmi bir ziyarette: bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Francois Poncet, Sovyetler Birliği' nin Afganistan'daki askerlerini bir an önce çekmesini istediklerini ve Fransa'nın bölgedeki gelişmelerle ilgili olarak Çin'le temas halinde olduğunu bildirdi. 


Poncet şöyle dedi: (Hindistan hükümetine) "söylenmesi gerekli olduğunu düşündüğümüz şeyleri... Sovyet askerlerinin çekilmesinin ve bunun nasıl ve ne zaman olacağının kesin olarak bilinmesinin zorunluluğunu söyledik. 


“Elbette Çin'le temas halindeyiz...Bu 


AFGAN DİRENİŞ KUVVETLERİNİN İKİ SAVAŞÇISI 


olumlu ve yapıcı bir unsurdur. 

"önemli olan, bölgedeki başlıca ülkeler arasında mümkün olduğu kadar dostane ilişkilerin geliştirilmesidir."' 


JAPONYA BAŞBAKANI OHİRA mam 


Japonya Başbakanı Masayoşi Ohira, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesi üzerine bu bölgedeki Müslüman ülkelere yardımı artıracaklarını açıkladı. 


Parlamentonun yüksek meclisi olan Danışmanlar Meclisindeki konuşmasında Ohira, Sovyetlerin askeri müdahalesinin haklı hic bir yanı bulunamayacağını söyledi 

Bu arada, Japonya Dışişleri Bakanı Sonoda'nın Ortadoğu ülkelerine bir geziye çıkacağı bildirildi. 

YE e De e m — SL A aş SENATÖR PROXMİRE pm e Ml feni ni rn MA 

ABD Senatörü William Proxmire, Sovyetler Birliği'ne karşı uygulanacak buğday ambargosunun ve diğer ekonomik yaptırımların desteklenmesini istedi. 
Proxmire, ayrıca Sovyetler Birliği'nin zayıf ve buhranlr ekonomisini kısa sürede çökerteceğini savundu. ABD dışındaki diğer ülkelerin bu ambargoyu desteklemeleri halinde Sovyetlerin ağır bir darbe yiyeceklerini belirten senatör Proxmire, bu ambargonun sonucunda ABD ile Rusya arasındaki ticaretim durabileceğini sözlerine ekledi. 


MEKSİKA VE NEPAL 
KOMÜNİST PARTİLERİ SOVYETLERİ KINADILAR 


Meksika Komünist Partisi Genel Sekreteri Arnoldo Martinez Verdugo, Sovyetlerin Afganistan'daki askeri müdahalesinin "egemenlik ve kendi kaderini tayin ilkelerini çiğnediğini" söyledi. 

Meksikd Komiinist Partisi 1968 yılın- 


Gafsa baskıranı 
“Tunus Silahlı Direnişi” üstlendi 


© Cezayir'den sızdıkları öne sürülen 300 kişinin saldırısı sonunda en oz 20 kişi ölmüştü 


CEZAYIR 

Tunus'un Cezayir sınırı yakınlarındaki Gafsa kentinde en az 20 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylardan sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 
Başkent Tunus'un 350 
kilometre (o güneybatısın- daki Gafsa'da askeri birlikler ve polis karakolları 


şinin silahlı 


edilirken, 


Cezayir'den sızdıkları iddia edilen 300 kadar kisaldırısına uğramış, çıkan çatışmada enaz 20 kişinin öldügü bildirilmişti. 
Çatışmayı çıkaran ve amaçları bilinmeyen kişilerin aranmasına devam kentin tamamen askeri birliklerin de- 


netimi altında kaydedildi 

Bu arada Paris'te bir bildiri yayınlayan "Tunus Silahlı Direnişi" adlı bir örgüt, baskının sorumluluğunu üstlenerek Devlet Başkanı Habib Burgiba'nın "Düstur Partisi"ne karşı olduklarını açıkladı. 


olduğu 


daki Çekoslovakya işgaline de karşı çıkmişti. 

Nepal Komünist Partisi önderi Siddi Lal Singh de Afganistan'ın işgalini kınayarak Sovyetler Birliği'nin Afganistan'dan "derhal çekilmesini" istedi. 


l 


ABD'DE LĪMAN İŞÇİLERİ 


New Orleans'daki, liman işçileri, Sovyetler Birliği'ne buğday götürmek: üzere bekleyen bir gemiye buğday yüklememe- ye karar verdiler. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalini protesto amacıyla giri şilen bu boykot eylemi Uluslararası Liman İşçileri Birliği tarafından yürütülüyor. 


| 


MISIR SOVYET DANIŞMANLARINI SINIRDIŞI EDİYOR 


| 


Başkan Enver Sedat'ın parlamentoda, Sovyetler Birliği'ne karşı yaptığı sert konuşmadan sonra Mısır'daki Sovyet danışmanlarından geride kalanlarını da sınırdışı etmeye başladığı bildiriliyor. Mısır ülkedeki 15 bin Sovyet danışmanını 
1972 yılında sınırdışı etmişti. 


i 


KANADA'DA 3 SOVYET CASUSU SINIRDIŞI EDİLDİ y a a 
Kanada'da bulunan Sovyet diplomatlarından üçü, casusluk faaliyetlerinin tespit edilmesi üzerine Kanada'dan sınırdışı edildiler. Kanada Dışişleri Bakanı Flora Mac Donald bu olayı Kanada'da son otuz yılın en ciddi casusluk olayı olarak niteledi. Sınırdışı edilen Sovyet diplomatları şunlar: İgor Bardeev, Eduard Aleksanjan ve V.İ.Sokolov. 


SOVYETLERİN TEPKİSİ 


Sovyetler Birliği'nin ise, kendisine karşı alınan önlemlere bir misilleme olarak, ABD ile kültürel alandaki ilişkilerini sınırladığı, ABD'ye Sovyet sanatçılarını göndermeyeceği bildiriliyor. Bu ârada, Sovyet büyükelçisini casusluk yaptığı gerekçesiyle. sınırdışı eden Yeni Zelanda' nın Moskova büyükelçiliğinden üç diplomatı da Sovyetler Birliği'nin sınırdışı ettiği açıklandı. Yeni. Zelandalı diplomatlar arasında büyükelçi Jim Weir de bulunuyor. 
———— e nen 

OLİMPİYATLAR KONUSU 


Avrupa parlamentosu Başkanı Bayan Simone Weil, Olimpiyatların 2700 yıldır siyasi bir amacı olduğunu ve Sovyetlerin de olimpiyatları bir propaganda olarak kullanabileceklerini söyledi. Simone Weil, bu nedenle olimpiyatların boykot edilmesini istediğini belirtti. 

ABD dışilişkiler komisyonu da ABD' nin olimpiyatları boykot etmesi yolundaki öneriyi oybirliğiyle benimsedi. 


bakımdan dengeli gelişme içindeki bir İran'ın bölgedeki Sovyet yayılmacılığına karşı en iyi savunma yolu olduğuna inanıyoruz." 

Hodding Carter, ayrıca ABD'nin İran halkının kendi geleceğini belirlemesine saygı duyduğunu belirtti ve rehineler sorunuyla ilgili olarak da şunları söyledi: "Doğaldır ki İran'ın bu krizi sona erdirmeye karar vereceğini umuyoruz. Böylece İran da, ülkeye yönelen ciddi tehdit ve sorunlara yönelebilsin." 


Bu arada, ABD'nin rehineler sorunu çözümlenir çözümlenmez  İran'a, Afganistan'daki onbinlerce Sovyet askeri- nin varlığından gelen tehlikeleri göğüsleyebilmesi için askeri yardım vapmaya hazır olduğu belirtiliyor. 


Waldheim'ın yeni Kıbrıs planı 


LEFKOŞE 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim Kıbrıs konusundaki beklenen girişimlerine başladı. Waldheim, Kıbrıs özel temsilcisi Galindo Pohl aracılığıyla Kıbrıs Rum yönetimine toplumlararası görüşmelerin yeniden başlamasını sağlayacağına inandığı bir formül sundu. Pohl, aynı fòrmülü Türk yönetimi Dışişleri, Savunma ve Turizm Bakanı Kenan Atakol'a da verdi. 


Lefkoşe'de yayınlanan Rumca gazeteler, Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının o Waldheim'ın yeni görüş ve önerilerini kabul etmeleri halinde, Genel Sekreterin görüşmelerin yeniden başlaması için çağrıda bulunacağını öne sürdüler. 


KAYIP—Nufüs cüzdanımı 
Hükümsu..Sir, 


hüviyet kaybettim. 


Mualla SAĞLAM 


KAYIP—İ.E.T.T. aldığım şebekemi kaybettim. Hükümsüzdür. 


Ali NASIR 


özerklik planını yine reddetti 


Ünlü fizikçi Sakharov eşiyle görülüyor. 


Fransız Bilimler Akademisi, 
Sakharov'a karşı alınan önlemleri kınadı 


©7176 Sovyet aydını 


Sakharöv'un özgür kılınmasını istedi 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


Moskovo'da 16 Sovyet aydını yaptıkları ortak açıklamada, Nobel Barış Ödülü sahibi ünlü 


fizikçi Andrei Sakharou'unsürgün edilmesini pro- 


testo etti. 


Yazar Geogy Vladimovn, Lev Kopelev ve Vladimir Voinvich, ressam Boris Birger ve düşünür Griyvory Pomeranz açıklamayı imzalayan- 


lar arasında. 


Öte yandan Fransız Bilimler Akademisi, Sakharov'a karşı alınan önlemleri sert bir şekilde 


kınadı, 


Fransız Bilimler Akademisi Başkanı Roger Gautheret, Sovyet Bilimler Akademisine gönderdiği telgrafta, Sakharou'un gözaltına alın- 


masının kendilerini 


“derinden etkilediğini" 


belirterek, bu uygulamanın "İki ülke arasındaki bilimsel ilişkileri ve bu ilişkilerin devamını 


sıfıra indirdiğini " kaydetti. 


Bu arada Sovyet Bilimler Akademisi Pre- 


zidyumu, oSakharov'u, 


“Toplum düşmanı 


eylemlerinden dolayı" kınayan bir karar al- 


dı. Gözlemciler bunun, 


Sakharou'un hem 


Akademi üyeliğinden hem de Sovyetler Birliği'nden atılabileceğinin bir belirtisi olduğu- 


nu söylediler. 


© israil, 
Filistinlilere 
“sınırlı özerklik” 
tanıyan önerisini tekrarladı 
TEL-AVİV (AP) 
İsrail'in işgali altında- ki topraklarda yaşayan Filistinlilere özerklik verilmesi konusunu görüşen Mısır ve İsrail heyetleri, Salı günü İsrail'in başkenti Tel-Aviv'de yeniden biraraya geldiler. 


İsrail sözcüsü, Mısır'ın Pazartesi günü başlayan yeni oturumda sunduğu planın Camp David Anlaşmalarından çok uzaklaştığını iddia etti. Buna rağmen, İsrail tarafının öneriyi tamamen reddetmediği bildiriliyor. 

Mısır planı 80-100 kişilik bir Filistin Parlamentosu, 10-15 kişilik bir yürütme organı ve bagımsız bir yargı sistemi öngörüyor. Mısır planın- da ayrıca Parlamentonun Kudüs'de bulunması istenirken, İsrail birliklerinin ancak Filistin hükümetinin izniyle Şeria ve Gazze'de dolaşabileceklerini belirtiyor. 


Mısır'ın kesinlikle geri çevirdiği İsrail planı ise, Filistinlilere sınırlı yetkiler tanıyor. Gözlemciler, Mısır'ın karşı çıkmasına rağmen, İsrail'in aynı tasarıyı tekrar Öne sürecegini belirtiyorlar. 


ABD ELÇİSİ 


Bu arada, Mısır-İsrail görüşmelerine katılan 
ABD Başkanı Carter'ın özel elçisi Sol Linowitz, Başkan Sedat'la görüştügü Mısır'dan İsrail'e geldi. 
Linowitz, Başbakan Begin ve İçişleri Bakanı Yo- ` sef Burg ile görüşecek. 
Özel elçi bu arada, bazı Filistinli liderlerle de görüşmeye çalışacak. 


Lınowitz, Mısır'dan ayrılmadan jv a verdiği demeçte, Mısın ie srt’ 
in may'x'on önce özerklik konusu.. «anlaşmaya varacaklarını umduğunu söyledi. 


30 Ocak 1980 


| MESS, 


greve 


~ gidilmeden anlaşmaya 


varılmasını istiyor 


BURSA (THA) 

MESS Genel Başkan 
Vekili Erdoğan Karakoyunlu, Maden-İş ile 108 
işyerinde çalışan 30 bin civarında işçiyi kapsayan 

4 toplusözleşme görüşmeleriyle ilgili olarak, greve çıkılmadan  toplusözleşmenin imzalanmasını temenni ettiklerini öne sürdü. 

Ülkenin çok ciddi bir ekonomik krizden geçtiğini belirten Karakoyunlu, krizin esas olarak üretim azlığından kaynaklandığını, bu nedenle düşük olan üretimin. grev- 


izmit’ fe fırın 
| işçilerinin grevi 
30 gün ertelendi 


A ÌZMİT (ÖZEL) 

izmit Tek Gıda-İş 

Sendik sına üye işçilerin 

fırınlarda dün başlattıklavi grev, bakanlar kurulunca 30 gün ertelendi. Erteleme kararının ülke sağlı- 

41 bakımından alındığı 
belirtildi. 


lerle daha da düşürülmesinin büyük sakıncalar doğuracağını öne sürdü. 
Karakoyunlu daha sonra şöyle dedi: 

"Biz bir an önce sözleşmenin yapılmasını, işçilerin haklarının verilmesini istiyoruz. Amacımiz artan bir üretim sağlamaktır. Bunun gerçekleşmesi, sendikaların ekonomiyi kurtarmaları anlayışına bağlıdır. Temennimiz grevsiz toplusözleşme yapmaktır. Biz bu umudu halen taşıyoruz." 

Karakoyunlu, Maden- 
İş'in son devalüasyon farkını toplusözleşme taslagındaki parasal teklifleri- ne ekleyeceğini açıklaması ile ilgili olarak da "Bunlar devalüasyondan sonraki ilk reaksiyonlardır. Zaten Türkiye Maden-İş Sendikasının taleplerinde marjlar vardır" dedi. 

Uzlaştırma Kurulunun oluşumu için Bölge Çalışma Müdürlüğüne MESS olarak (o başvurduklarını açıklayan Karakoyunlu, Uzlaştırma Kurulu toplantılarına katılacaklarını söyledi. 


Bursa iako işçileri zorunlu izne çıkarıldı 


BURSA (THAN) 

Bursa Organize Sanayi Bölgesinde kurulu 
Mako Fabrikasında mazot ve fuel-oil yokluğundan üretimin düşmesi üzerine işyerinde çalı- 


şan 648 işçi ve 65 memura zorunlu izin verildi. 

Mako Elektrik donanımı fabrikası personel 


müdürü Muammer Çavuşoğlu , fabrikada mazot ve fuel-oil bulunmadığın- dan gelen işçi ve memurları evlerine gönderdiklerini açıkladı. ''Mudanya Petrol Ofis deposundan mazot ve fuel-oil almaya çalışıyoruz, alabilirsek yeniden işbaşı yapacağız" dedi. 


Gayrımenkul Satışı: İstanbul 10'cu İcra sg Memurluğundan 
Dosya No:1978/187 


Fatih, Arabacı Beyazıt mahallesi, Sebzeci sokağında kain 344 kapı, 299 pafta, 1194 ada, 
26 parsel sayılı 107.00 M2. sahalı kargir apartmanın 40/250 arsa paylı 1'nci katta 4 bağımsız bölüm 3 kapı no.lu meskenin haciz'i olan 1/2 hissesi satılarak paraya çevrilecektir. 

İmar durumu: 1.11,1978 tarih ve 6473 saylı imar durumuna göre: 

15.50 metre yüksekliğinde, ön yol tarafından imar istikametli, krokisinde taralı olarak gösterilen sahada ve derinlikte, yan bahçe mesafesi olmayan bitişik inşaat nizamında, beher otopar£ bedeli 60.000.- TI. olan yeni bir inşaat yapılabilir. 

Tetkikat: Kocamustafapaşa caddesinde 344 
kapı no.lu üstündağ isimli apartman: 1 bodrum, 
1 zemin ve 4 normal kattan müteşekkil betonarme karkas olup, yol cephesi zemin katta beyaz mermer ve normal katlarda ise B.T.B 
kaplıdır. Her katta 1 daire vardır. Apartmana 3 
bölmeli 2 kanatlı camlı demir bir kapıdan girilir, Giriş antresinin her iki yan duvarı yerden 1,50 metre ve zemini tamamen mermer ile kaplıdır. 4 beyaz mermer basamaktan sonra zemin kat seviyesine çıkılır. Katlar arası merdiven ahşap küpeşteli, demir korkuluklu ve mozaik basamaklıdır. Satışa konu 1'inci kat 4 bagımsız bölüm, 3 kapı no.lu daire: 1 giriş holü, 3 oda, 1 koridor, 1 alaturka W.C. 1 banyo 
,ve 1 mutfaktan ibaret olup, yaklaşık bürüt 75 
W'2.lik bir sahaya oturmaktadır. Giriş holünün solunda arası buzlu, camlı ahşap camekanlı olan sokağa bakan yan yana 2 oda ve holün sağında- ki koridorun solunda 1 W.C ve yanında 1 banyo ile arka bahçeye bakan 1 mutfak ile 1 oda vardır. Oda zeminleri marley, diğer yerler karomozaik kaplıdır. Dairede sadece su ve elektrik tesisatı mevcuttur, Bütün iç kapılar üstü buzlu camlı yağlı boyalı ahşaptır. Keza bütün pencereler de yağlı boyalı ahşap yapılıdır. Banyoda: 
Odunla ısınan 1 termosifon, 1 lavabo, duşlu 1 
mermer kurna mevcut olup, duvarları 9 sıra beyaz fayansla kaplıdır. Mutfakta: Üzeri fayansla kaplı evyeli bir tezgah mevcut olup, arka bahçeye bakan 1 balkonu da vardır. 

Kıymeti: Bilirkişi tarafından 1 nci kat 4 bagımsız bölüm, 3 kapı no.lu meskenin 1/2 hissesine 375.000.-Ü1. kıymet takdir edilmiştir. 

İlk açık arttırması 10/3/1980 Pazartesi günü saat 11.00 den 11.30'a kadar İstanbul Sultanahmet'te Adliye Sarayı'nda 10'ncu İcra Memurluğunda yapılacaktır. Arttırma şartnamesi herkesin görebilmesi için 27/2/1980 tarihinden itibaren Memuriyetimizde açık bulundurulacaktır. 
İlk açık arttırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetin %75'ini ve varsa rüçhanlı alacaklıların bu gayrımenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuunu aşmadığı takdirde en çok arttı- 


ranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on` 


gün daha uzatılarak onuncu 20/3/1980 Perşem- be günü aynı saatlerde ve ayni yerde yapılacak ikinci arttırmada en çok arttırana ihale edilecektir. Gayrımenkul kendisine, ihale olunan kimse, derhal veya verilen mehil içinde ihale bedelini vermezse namına yapılan ihale fesh olunarak İ.İ.K.nun 133 ncü maddesi hükmü tatbik olunur. İki ihale arasındaki fark ve geçen günlerin 7710'dan hesaplanacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükmehacet kalmaksızın alıcıdan tahsil olunur. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilillerin ve irtifak hakkı sahiplerinin haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgelerle 15 gün içinde icra dairesine bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasın- dan hariç kalırlar. Talep edildiği ve beş liralık posta pulu gönderildiğinde şartnamenin bir örneği gönderilir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin muhammen kıymetin %10'u nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat n.ektubunun tevdii mecburidir. Fazla bilgi edinmek isteyenlerin 1978/187 dosya no.su ile Memuriyetimize müracaatları ilan olunur. 

(Basın; 652-113) 


AĞN 


jhi ia 


tutumunu DİSK'in 
İzmir mitinginde 


tekrarladı 


© TKP” li sendikalar 78 1 Mayısında attıkları sloganlar yüzünden DİSK” ten ihraç 


edilmişken, bu kezBaştürk İzmir” de aynı sloganlar karşısınaa sustu 


IŞÇİ SERVİSİ 
DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, TKP 


yanlısı sendikaların ye- 


niden DİSK'e dönüşleri ile ilgili olarak yakın çevresine ''Hatalarını anlamışlardır. Bir kere daha 


Yol-Koop Başkanlar Kurulu toplandı 


Saraç: «Hükümet, ithalat ve ihracatçılardan düşürdüğü vergileri emekçilerin sırtma yüklüyor» 


© Yol-Koop,üyelerinin devalüasyondan şimdilik etkilenmemeleri için deposunda bulunan malları 


deneyeceğiz. Bizim sap- 


tadığımız çizgiyi aşarlarsa anlaşamayız"' şeklinde açıklamalar yapıyordu. Anlaşılan 


Baştürk ve çevresi TKP' nin "Eylem Birliği" taktiği ile "kendilerini uz- 


eski fiyatlarla satacaktır” 


ANKARA (ÖZEL) 
Yol-İş Federasyonu üyeleri Tüketim Kooperatifleri Birliği Yol-Koop' un “Ankara'da başlayan Başkanlar Kurulu toplantısını bir konuşma ile açan Yol-Koop Denetim Kurulu Başkanı ve Yol-İş Federasyonu Genel Sekreteri Muzaffer Saraç, ''Hükü ithalat ve ihracatçılardan düşürdüğü vergileri, yeni devalüasyon ile emek-Çilerin sırtına yüklemektedir" dedi. 
Saraç, konuşmasında hükümetin uluslararası finansman kuruluşlarının emrine uyarak yüzde 48'lik bir devalüasyon yaptığını söyleyerek, "'Devalüasyonla birlikte büyük ihracat ve ithalatçıların tabi oldukları vergi oranlarının düşürülmesi, hükümetin ve egemen sınıfların ücretleri yabancı paralar cinsinden düşürdüğü şeklindeki kanımızı doğruladı" dedi, r Bazı temel maddelerin fiyatlarının serbest bırakılması ve KİT ürünlerine 


yapilacağı belli olan zamların, emekçilerin ücretlerinin birkaç kat düşürülmesinden başka bir şey olmadığıni belirten Saraç, Yol-Koop'un deposunda ulunan malları eski fiyattan vermek suretiyle 150 bin üyesinin devalüasyondan şimdilik önleyeceklerini açıkladı. 

Saraç, Türkiye'de emeği ile geçinen insanların sofralarına uluslararası finansman kuruluşlarının parmaklarını sokmalarına izin vermeyeceklerini ifade etti ve "Hükümetin emekçileri süründürme politikasına göz yummamız mümkün değildir” şeklinde konuştu. 

Motorin ve fuel-oil sıkıntısının üretimi düşürdüğünü, temel ihtiyaç maddelerinin ülkenin çeşitli bölgelerine gönderilemediğini de sözlerine ekleyen Saraç, 50 milyon liralık temel ihtiyaç maddesini bu nedenle üyelerine dağıtamadıklarını belirtti, 


laşmaya sürüklediği" ve "TKP'nin yanıma doğru çekildikleri" şeklindeki yorumlara “katılmıyorlardaya 

İzmir'deki son miting 
1978 1 Mayısı'ndan beri 
ilk kez DİSK yönetimi 


etkilenmemelerini 


Diyarbakır Belediyesinde 


20sendikacıve temsilcinin 


iş akdi feshedildi 


DİYARBAKIR (AA) 
Diyarbakır Belediyesinde çalışan Genel-İş Sendikası temsilci ve yöneticisi 20 kişinin iş sözleşmeleri ''kanunsuz greve öncülük ettikleri gerekçesiyle" feshedildi Genel-İş Sendikası 
7. Bölge Temsilciliğin- den yapılan açıklamada, Belediye Başkain Mehdi Zana'nın. işçileri grev- 


den sonra çeşitli yerlerde topladığı, sendikadan ayrılmaları için tehditlerde bulunduğu ve bunu kabul etmeyen 20 temsilci ve yöneticinin işine “işçileri kanunsuz greve rik ettikleri gerekçe- 
“ son verdiği kayde- 


Sendika açıklamasın- da Belediye Başkanının nolerle birlikle işyerle- 


rine giderek, sendika aleyhine zorla imza aldığı da öne sürüldü, 

Belediye Başkanı 
Mehdi Zana ise Genel-İş Sendikasının açıklamasına verdiği o cevapla “Kimsenin tehdit ediliğini” söyledi ve işçilerin sendikanın art niyelini görerek ayrılmak için çalıştıklarını öne sirdü. 


ile TKP yanlılarını meydanlarda o. "omuz omuza" getirecek ve kimin geçmiş dönemden neyi anladığı ortaya dö» külecekti. 


Baştürkler miting hakkında henüz bir açıklama yapmadılar, ama TKP yanlıları mitingin kendileri açisından çok olumlu izlenimlerini hemen yazıya döktüler, "Politika" gazetesinin 28 Ocak tarihli sayısındaki “Eylem Birliğinde Önemli Adım" adlı imzasız yorumdan bazı satırları hep birlikte okuyalım: 


“Dizilişteki alfabetik sıra nedeniyle alana en son giren örgütlerden İGD'nin alana girişi büyük bir coşkuyla karşılandı, 

“UDC'de birleş" belgisi alanı bir anda kaplarken, "İGD savaş alanlarında", "İGD kapatılamaz", "İGD yaşayacak" belgileri yükseldi. 


* "Baştürk'ün konuşmasının bitiminden sonra "TKP 'ye özgürlük” belgisi haykırıldı. Bunu "TKP savaş alanlarında", "Bilen yoldaş çok yaşa", “Atılım bizimle” belgileri izledi.... 

Birlik-Dayanışma, 
TSİP ve Devrimci Demokratların örgütleri Afgan devrimine selam diyerek, Sovyetler Birliği" nin Afganistan halkıyla yaptığı enternasyonalist dayanışmayı dile getirdiler." 

İşte böyle. 

İnsan ister istemez 1 
Mayis 1978 törenini hatırlıyor. TKP ve İGD'liler yine aynı sloganları atmışlar ve aynı hareketleri yapmışlar ve DİSK yönetimi ile bu yüzden araları açılmıştı. Aradan geçen sirede acaba ne oldu? 

TKP aynı eylemi aynı sloganlarla bir kez daha tekrarladığına göre o ta- 


rafta değişen bir şey yok. 
Ancak Baştürk yöneti- 


mi bu dönem içinde TKP tarafından herhalde "Eylem Birliği" ilacı ile iyi bir şekilde "'yumuşatılmış", Artık "UDC", 
"TKP", "İGD"' sloganları karşısında teslim bayrağını çekmiş, ya da "hiza- ya getirilmiş." 

Hele DİSK yöneticileri Rusya'nın uşakları ile birlikte Afgan işgaline de alkış tuttuktan sonra denecek bir şey kalmıyor, 


©Bölgede 


Zmilyon 377 bin 


386 liralık 
yatırım yapıldı 


© Halk, oturmaya elverişsiz konutlara girmiyor 


VAN (THA) 

1976 yılında meydana gelen depremden sonra Muradiye ve Çaldıran bölgesindeki yapı- 


mı planlanan 8 bin 200 . 


deprem konutunun tamamen bitirilerek hak sahiplerine dağıtıldığı bildirildi. Afet İşleri Van Bölge Müdürlüğü yetkilileri bir milyar 
627 milyon 77 bin 
826 lira, 8 bin 200 
konutun yapımında 0lmak üzere, bölgede toplam 2 milyar 426 milyon 377 bin 386 liralık yatırım yapıldığını söylediler. 
1977 yılı fiyatlarına 
göre herbiri hükümete 220'şer bin liraya mal olan konutların hak sahibi afetzede ailelere, 
100 bin lira karşılığında 
borçlandırılmak suretiyle verildiğini belirten yetkililer. "Buna rağmen konutlara çok sayıda hak sahibi yerleşmemiştir. 
Yerleşen aileler ise bazı ilaveler yaparak konutları kendi ihtiyaçlarına uygun duruma getirdiler. 
Hak sahipleri tarafından teslim alınmayan ve boş kalan konutlar bugün kısmen hasar görmüş ve ahır olarak kullanılmaktadır" dediler. Yetkiliier ayrıca Muradiye İlçesi ve Çaldıran Bucağın- da yapılan konutların, yol, su ve elektrik gibi hizmetlerin de tamam- 


"Van deprem bölgesindeki konutlar 1 milyar 
600 bin lira harcanarak tamamlandı" 


Peşpeşe zamlar geliyor 


Trabzon'da dolmuş ücretleri 
15 liraya fırladı 


TRABZON (AA) 

Trabzon'da yüksek oranlı devalüasyon karşısında Şoförler Cemiyeti ve Kasaplar Derneğinin zam için belediyeye başvurusu üzerine dolmuş ücretlerine yüzde 50, et fiyatlarına ise ortalama yüzde 30 oranında zam ya- 


pıldı. 


Trabzon Belediye Başkan Yardımcısı Fuat Eyüboğlu, Şoförler Ce- 


isteklerinin kabul edildiğini, daha lerinin 15 liraya yükseltildiğini, 


ortalama yüzde 30 zam yapılarak 


miyeti ile Kasaplar Demeğinin zam 


ön- 


ce 10 lira olan şehir işi dolmuş ücret- 


bu- 


nun yanısıra kasapların et fiyatlarına 


ke- 


miksiz sığır etinin 200 liraya, kemikli 


sığır etinin 175 liraya, kemikli koyun 


etinin 200 liraya ve kemikli keçi 


Ordu'da kuduz görüldü 


ORDU (THA) 
Ordu Merkez ilçeye bağlı Eyüplü köyünde 


kuduz hastalığı belirtileri görüldüğü ve köyden bü- 


eti- 


nin 160 liraya yükseltildiğini belirtti. 


ait köpeğin Kendisini ve oğlu Mustafa'yı ısırması üzerine meydana çıktı. 
Köpeğin kuduz olabileceği ihtimali üzerine du- 


laşıldı. Ordu Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Ferhat Candan ve öğlu Mustafa Candan'ın aşılarına başlandığını söylediler, 


landığını köylerdeki ko- 


yükbaş hayvanların altı 


nutların alt yapısının ay süre ile girip çıkarıl-YSE müdürlüğünce ya- masının yasaklandığı bilpımının sürdürüldüğünü dirildi. 

söylediler, Olay, Ferhat Candan'a 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rum Veteriner Müdürlügüne bildirildi. Köpeğin daha sonra Samsun'da yapılan incelenmesi sonucu kuduz olduğu an- 


Konya, Niğde, 


Hava, ışık, su ve kedi miyavlamasının ardın- dan duyduğum en yeni ses; kuş cıvıltıları oldu. 
Nasıl mı? 

Bebek odasının camlarına değen ağaç dalları kuşlarla yüklüydü. İnce, tatlı sesleriyle delice ötüyorlardı. Öylesine küçüktüler ki, bu güzel çığlıkların, bu büyüleyici cıvıltıların o küçücük şeylerden nasıl çıktığına şaşırdım ilkin. Birkaçı, camın kıyısına konmuş, bizleri seyrediyorlardı. 

— Hey, merhaba... 

Dedi bir tanesi. 

— Merhaba ne demek? 

Dedim. 

— Amma da cahilsin. Merhaba demek, karşındakine yüreğini sunmaktır, bilmiyor musun? 

— Nasıl yani? Biz merhabalaştık da ne oldu şimdi? 

— Daha güzel ne olabilir: Dost olduk. 

— Peki ama, dost ne demek. 

— Sen yenisin anlaşılan. Hoş, eskimiş insanlardan da dostu bilmeyenler çoktur ya... Dost demek, en güçlü arkadaş olmak demektir. Dostlar kendilerini birbirlerinden esirgemezler. Zor günlerini, sıkıntılarını, sevinçlerini bölüşürler. 
Dostluk olmasa dünya yokolurdu. Herkesin az ya da çok dostu vardır. Ama, gerçek dost, zor zamanlarda kendini belli eder. 

Sen kendin için ne özlüyorsan, dostun için de onu istemelisin. Öyle dostlar vardır ki, birbirlerinin yüzünü hiç görmemişlerdir, ama, yürekleri aynı şey için çarpar. Bunlarınki de güçlü dostluktur. Çünkü umutları birdir. 

— Biraz anladım. 

— Dost kazanıp, dost acısı tattıkça, daha iyi anlayacaksın. 

— Umut dediğin nedir peki? 

— Umut? Umut güçlü ve güzel bir duygudur. 
Bir an için dünyanın bütün coşkularını yüreğin- de tutmaktır. Senin anlayacağın, umut, yeniden yaratılmaktadır... 

— O zaman, hep umutlu olan insan, hep yenidir, öyle mi? 
` — Elbette. Koşullar ne olursa olsun, umudunu hep diri tut. Kocamış bir kuş ananın, sana öğüdüdür bu. 

— Öğüdünü tutacağım kuş ana... 


— KÜÇÜK KARA BULUTLAR — Annemi özlemiştim.... Bebek odasında, hemşire ablaların beni alıp, anneme götürmelerini sabırsızlıkla bekliyordum. Çevremdekiler götürülüyor, bana bir türlü sı- gelmiyordu. Neden sonra iki genç hemşire geldi. Biri diğerine benim için: | 
— Zavallı, her şeyden habersiz. İki gündür yanına götürülmeyi bekliyor, ama, annesi gizlice kaçmış. Zaten çok yoksulmuş, bakacak durumu yokmuş. Aşağıda bir adamcağız bekliyor. 
Tanışları köylüleri imiş. O bebeği alıp, kimsesizler yu:duna götürecek, dedi. Bana şekerli su 


verdi. Çok şaşkın ve yalnızdım. Yudumlar bogazımdan zor geçti. Gözlerim dolmuştu. Ağlâmayacaktım işte. Direndim. Öylesine katı gerçekleri öylesine rahatça söylemişlerdi ki, birdenbire çok korktuğumu hissettim. Olanı biteni anlayamadığım için korkuyordum. İster istemez, karnındaki bebekleri ölen anneleri ve ölen bebeklerin mutlu olduğu geçti fikrimden. Neden annemin de, doğmâ ve yaşama hakkımı elimden almadığını acı acı düşündüm. (Bir ara denemişti, uzak uzak hatırlıyorum... Tarlada çalışıyordu... Babam ölmüştü. Böyle zorlar ortasın- da doğmadan yokolmamı, doğup da mutsuz olmama yeğ tutmuştu. Ancak beni dalımdan koparmak için yaptıkları sonuçsuz kaldı. Olanca gücümle anneme tutunmuştum. Yaşamaktan vazgeçmeye hiç niyetim yoktu. Sonradan annem de vazgeçti zaten. Biran için yavrusunu yoketmeyi nasıl olup da düşünebildiğine üzüldü. Uzun uzun beni okşadı. Kendisine olan sevgimi belirtmek için bulunduğum yerden bir takla attım. Bu benim ilk taklamdı. Annemin karnı dalgalandı. Çok sevindi, attığım bu ilk taklaya. Ağladı, hep ağladı: 

— Fakirliği” fink attığı yerdeyiz .bebecik, karnım aç. Sana bakacak gücüm yok. Babasız da kaldık. Baban olsaydı, gökten ekmeği kapar, yerden .bize yedirirdi. Şimdi şu damımızla, önündeki şeftali ağacından başka neyimiz var? 
Birbirimiz de olmasak, yandık.. dedi. bse 

Bunları demişti, beni dünyaya getirmişti de, sonra neden kaçıp gitmişti? Bir anne yavrusun- dan neden vaz geçer, hiç düşündünüz mü çocuk lar? Eğer umut anayı terketmişse, o da yavrusundan geçer.Anneleri suçlamadan önce, onları buna iten koşullarını düşünmeli. Ama acı,haberi yani, annemin beni bırakıp da kaçtığını öğrendiğim zaman, hiç de böyle sakin düşünememiştim. Beni doğmadan yoketseydi, daha iyi etmiş olurdu, diye düşünüyordum. Hiç değilse, acı çekmezdim. Yaşamaktan soğumuştum. 
Nasıl olursa olsun, ölmek istiyordum. Çünkü annesizlik ölümle eşti, gözümde. Ölümden de daha büsbüyük bir acıydı annesizlik. 


(Devamı var) 
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dan sonra Ordu'da da görülen kuduz hastalığı için yetkililerin önceden tedbir alması isteniyor. 
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Belediye seçimlerine 12 gün kala 


Malatya'da seçi 


me katılan partilerin görüşleri 


MSP: MHP mensuplarının olaylara karıştığı gerçektir 


s YUSUF ÇELİK—HÜSEYİN KALKAN Türkiye'de son yılların en önemli mahalli seçimleri 10 Şubat günü Malatya'da yapılacak. 
1,5 yıl önce bir tertip sonucu öldürülen Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'ndan sonra şehirdeki gerginlik nedeni ile seçimler üstüste ertelenmişti. 


Nihayet 


t geçtiğimiz günlerde alınan bir kararla seçim- 


lerin 10 Şubat 1980 günü yapılması istendi. 

Malatya'da seçimlere AP-MSP ve MHP Hamit Fendoğlu'nun kardeşi İbrahim Fendoğlu'nu ortak aday göstererek birlikte katılıyorlar. 

CHP'nin kalesi olarak bilinen Malatya'da bu parti siyasetsizlik sonucu son dakikaya kadar aday göstermedi, Ancak TİKP'nin desteklediği Emcet Olcaytu' nun aday olduğunu açıklamasından sonra müracaatların sona ermesinden 5 dakika önce eski Milletvekili Hüseyin Deniz'i aday gösterdiler. Seçimlerdeki bir başka aday ise bazı küçük grupların desteklediği Remzi Arslan. Bu gruplar güçlerini tespit etmek için aday gösterdiklerini belirtiyorlar. 

Malatya'da yapılacak seçimlere 12 gün kala seçime katılacak partilerin il başkanları ve TİKP adayı Emcet Olcaytu'nun seçimler konusundaki görüşlerini öğrendik. Aşağıda yaptığımız bu görüşmeleri yayınlıyoruz. 


MSP li Başkanı 
© M. Sinan Şavata: 


"Bildiğiniz gibi 1977 
yılında yapılan seçimleri! 
rahmetli Hamit Fendoğlu kazanmıştı, kader öyleymiş bir kazaya kurban gitti. Eğer bu kaza olmasaydı, 4 yıl başkanlık yapacaktı, ateş düştüğü yeri yakar diye bir söz var bu, olayda en çok mağdur olan Fendoğlu 


ailesidir, bu yüzden bu , 


ailede birisinin tekrar seçilmesini uygun görüyoruz. 

Biz parti olarak Malatyamıza kardeşlik havasının gelmesini istiyoruz, herkesin huzur içinde yaşamasını ve birbiriylediyaloğ içinde olmasını istiyoruz. Ne yazık ki son yıllarda gerek Türkiyemizde gerek Malatyamız- da meydana gelen. olaylar bu kardeşlik havası. 
nı bir hayli “zayıflatmıştır. 
Bu bağların tekrar kuvvetlendirmek için ne bir hemşerimiz; ne de bir siyasi parti yöneticisi girişimde bulunmuyor." 

Şavata, bu seçimlerde 
MHP gibi anarşiye karışmış bir parti ile birlikte hareket etmekte sakınca görmüyor musunuz şeklindeki sorumuzu şöyle cevapladı; 

"Haklısınız, Türkiye" 
de anarşiyi yaratan aşırı sol ve aşırı sağdır. Zaten bu iki uçlar birbirini doğurur, bu iki ucun gerek Türkiyemiz, gerek Malatyamız için faydalı' olacağı kanaatinde değilim. Bunlar müesseseler hatta şahısları tahrik ederek bu tahrikten mütevellit meydana : gelecek ortamdan yararlanıp oy toplamak düşüncesindeler. Öyle olaylara girişiyorlar ki insan olarak tasvip etmemize imkan yok. Mesela yoldan geçen bir otobüsü kurşunlamak veya benzeri olaylar. Sizin de ifade ettiğiniz gibi MHP'ye mensup bazı gençlerin bilhassa bu hadiselere karıştığı, bunun dışında aşırı sola 


mensup bazı gençlerin bilhassa bu hadiselere karıştığı bir gerçek." 


“MHP ile bir ittifakımız sözkonusu değildir. 
İbrahim Bey müstakil bir adaydır, MHP'nin de desteklemesi bizi ilgilendirmez. 
Bu parti 1977'de tahminimizin üstünde oy aldı, adayınının yüzünden aldı, Yakın dönemde yapıla-. 
cak bir seditiüe tahmin etmiyorum Ri bu kadar oy alabilsin"' dedi. 

Bir sorumuz üzerine M.Sinan Şavata 
"MHP dışındaki partilerin yakınlaşmasından yana olduğunu, partisinin barış, birlik ve huzur için üstüne düşeni yapmaktan hiç bir zaman kaçınmadığın. ve kaçınmayacağını belirtti. 


TIKP Malatya 
İl Başkanı 
Hasan Akşen: 


- Seçimler Malatya 


halkını birleştirecektir 


"Bugün, Mala.ya halkının birliğe barışa vs huzura ihtiyaç duyduğu bir gündür. Mezhep kışkırtıcılığı yaparak halki bölen MHP'nin ve Türkiye'yi Rusya'ya peşkeş çekmeye çalışan Moskovacı sahte solun karşısında, MSP'lisi, AP'lisi, CHP'lisiyle bütün halkı birleştirmek amacıyla çıkan Emcet Olcaştu' 
yu destekliyoruz. 

"Seçimlerin Malatya halkını  birleştireceğine, MHP ve sahte solu tecrit edeceğine, birlik, barış ve özgürlük yolunda bir adım olacağına inanıyoruz, AP ve MSP' 


nin, anarşinin' kaynağı MHP ile işbirliği yapması düşündürücüdür. 


MHP'nin feodal kini körüklemesi halkı parçala- yan bir tutumdur. Diğer taraftan CHP'nin Hü- 


we a 


Milli Eğitim Bakanı Fersoy, okullara siyasetin giremeyeceğini ileri sürdü 


ANKARA (ÖZEL) 

Milli Eğitim Bakanı 
Orhan Cemal Fersoy camiye-kışlaya ve okullara siyasetin giremeyeceğini ileri sürdü. 

Fersoy, Ankara'da düzenlenen ve 67 ilin Milli Eğitim: Müdürlerinin katıldığı "Eğitims Öğretim ve Yönetim” seminerinde yaptığı konuşmada Milli Eğitimde politika yapı 


lamayacağını iddia etti. 

Milli Eğitim Bakanı konuşmasına şöyle devam etti: * 


"Milli Eğitimin tespit edilmiş politika tespitleri vardır. Bunları ben düzen lemedim. Bunları devletimizin kurucusu Aziz a türk bizlere miras bıraktı O'nun buyruğu yolumuz ve hedefimizdir." 

Orhan Cemal Fersoy, son yıllarda Cumhuriyet ve ülke bütünlüğünü teh- 


likeye sokan cereyan ve eylemleri yönetenlerin milli eğilim kurumların da kendilerine zemin ha zırlama yoluna girdikleri ni söyledi.” 

Bunun sonucu olarak milli eğitimde yetkili ku rul ve organların devre den çıkarıldığını kayde 


den Bakan Fersoy —'Ala türkçü Milli Eğitim ord su olarak milli eğitimimi zi bir defi ha fesalilân kurtaracağ dedi 

Milli Eğitim Bakanı Fersoy'un konuşmasın dan sonra. seminere kalı lan 67 ilin milli eğitim 


müdürleri, Anıt Kabrı zi yaret ederek saygı duru şunda bulundular 


İki 


gün süren eğilim ve öğretim seminerle rinde ilk ve orta öğretim de eğitimin aksamadan 


yürülülmesi ve program ların tam uygulanabilmesi konuları görüşüldü. 


“kurtarma siyasetidir 


§ dolunca, 


fabrika da yoktu 


CHP Malatya İl Başkanı TİKP Malatya İl Başkanı NİYAZİ ENGİN GÖKÇE HASAN AKŞEN 


seyin Deniz'i son daki kada aday göstererek “solda birleşelim" sloganını atması itibarını öte yandan 'Gücümüzü öğrenmeye  çalışıyoruz' diyen Remzi Arslan'ın adaylığı da halkı parçalamaktadır. 

“Biz, gerçekten halkın birliğini savunan, MSP' li, AP'li, CHP'li ve TİKP' li tüm Malatyalıları Avu- 


kat Emcet Olcaytu'yu desteklemeye (o çağırıyoruz." 


CHP Malatya il Başkan! 
Niyazi Gökçe: 


“Uzun süreden beri 
Malatya CHP İl Başkaniliği yapmaktayım. Bildiginiz gibi partimiz her dönem demokrasiyi savunmuştur. Şimdi de hür demokratik parlamenter rejimin savunuculuğunu 


yapmaktadır. Şimdi Malatye'da partimiz seçimlere girmiştir. Yasaların gösterdiği şekilde çalışsürdüreceğiz 


malarımızı 


Malatyalılar, eskiden çıkmış olaylardan büyük tecrübeler görmüştür. 


Bunun vatandaşa fayda sağlamayacağını deneyleriyle görmüştür. Şimdi partimizin gösterdiği aday dışında üç tane bagımsız aday var, Bildiğiniz gibi MHP, AP ve MSP bağımsız aday İbrahim Fendoğlu'nu desteklemektedir. Öte yandan TİKP'nin desteklediği adayın dışında bir bağımsız aday daha var. Demokrasiye inanan bizler buna saygılıyız, çünkü demokrasiyle yönetilen her ülkede bunlar olağan şeylerdir. Ben CHP İl Başkanı olarak isterdim ki, AP, MSP ve MHP kendi adaylarını ayrı ayrı çıkarsınlar. Fakat bildiğiniz gibi şimdiye kadar ayrı ayrı girerek CHP' nin karşısında kazanmadıklarını anladıkları için böyle bir yola başvuruyorlar. Fakat buna da saygılıyız." 

“Fakat şunu da gördük ki, iki yıldan beri belediye halka hiç bir hizmet getirmemiştir, yaptıkları tek bir şey var, 


ağsızl orlarını kıyıya çekip bekliyorlar 


belediye kadrosunu iki katına çıkârmışlardır, her partiden oraya militan doldurmuşlardır,. Ne Malatya'nın kanalizasyon, ne yol, ne de su meselelerini çözememişlerdir. bunu yapmadıkları gibi 40 milyon da borç içine girmişlerdir. Şimdi biz kalkıp, vatandaşa belediye başkan adâyımız, kazandığında size hizmet getirecektir diyemiyoruz. 
Çünkü neyle hizmet edecek? Belediyenin kasasın- da 5 kuruş para kalmamıştır. 

“Üç parti 1977 seçimleri döneminde anlaştıklarından beri belediyede yaptıkları ve tartıştıkları ve çekiştikleri şey, hangi daireye, hangi mevkiye hangi partinin adamları geleceği münakaşasıdır. Böyie bir belediye halka nasıl hizmet eder." 

"Biz devletin gücüne inanıyoruz, sandık güvenliğini sağlayacağına inanıyoruz. Bu konuda vatandaşların endişesi olmasın. Herkes huzur içinde sandık başına gelip istediğine oyunu kullansınlar."" 


AP Malatya il Başkanı 
Bayram Özcan: 
MHP dışında ortak aday girişimi olursa 


olumlu karşılarız 


AP İl Başkanı Bayram Özcan, belediye seçimleri hakkındaki görüşlerini gazetemize şöyle açıkladı: 

“1977 < seçimlerinde rahmetli Hamit Fendoğlu'nun desteklenmesi, 


emişgezekli balıkçılar ıktan, mazofsuzluktan, 


Avladıkları ürünlerini tefecilere kaptırıyorlar Çeşitli konularda çeşitli yerlere çeşitli dilekçeler verdiler ve hep çeşitli cevaplar aldılar 


„YUSUF ÇELİK 
Keban Barajı suyu yörede yaşayanların çoğunun tarla- 
«Si sular; altında kaldı. 
Otlayacak yer olmadığı 


lar. Çalışacak ve ge cekleri bir işyeri, bir 

O zaman bu diyar dan gitmek lazımdı ve 


birçokları oraları terk 

etti, Kimi İstanbul'a, 

kimi çevre illere, kimi 

de hükümetin toprak 

verip gösterdiği yere i gitti Ama b 

medi. Barajın 

kalmayı ve ba 

su ürünleriyle geçi 


yi düşündü 


Kooperatifin verdi, 


Nihayet 1977 yılında, bir araya gelen bu insanlar Çemişgezek ve Çevre Köyleri Su Ürünleri Üretim ve Degerlendirme Kooperatifini kurdular. İlk etap- ta başta Tunceli'ye bağl Çemişgezek ilçesi, Akçapınar bucağı, Viş 


neli, Üzungöl, Kıraçlar, Yukarıbudak, : Karasar, Yenişdere, Pulur, Ağlöz Aşvan, Fatmalı, Sinsor, köylerinden 53 kişi derneğe üye oldu. Olayların gelişimini o kooperatiften hiç bir kuruş almadan gönüllü başkanlık yapan Mühendis Hıdır Önder den dinleyelim. "Koo- 


lüyor.(Fotoğraf: AYDINLIK) 


eml 


peratifimizin merkezi Çemişgezek'tedir. Şimdi üyelerimizden 35'i balıkçılık yapmaktadır. 
Keban barajı gölünün 
950 hektarlık olan 3 
numaralı parseli iki yıllığına 92 bin liraya kiraladık, _. 

Şimdi - üyelerimizden yalnız 35'i balıkçılık yapıyor, diğerleri motorsuzluktan balıkçılık yapamıyorlar. 
Bu 35 üyemiz şimdi ailelerim fevkalade geçindirmektedir. Ayni zamanda zaten işsizli gin çığ gibi büyüdüğü memleketimizde, ayrıca 
balıkçıların yanında 35 
kişi daha çalışıyor. 


teşkilatımızca uygun görülmüştü. Halen bu kanaatteyiz. Müstakil aday Ibrahim Fendoğlu'nu destekliyoruz. 1977 seçimlerinde MHP ve MSP ile birlikte desteklemiştik. Bu durum bu se-, çimlerde de devam ediyor. 1977'de üç parti arasında bir protokol vardı. Bu protokolun aynen devam etmesi konudeyiz. 

Özcan, ''MHP gibi adı anarşik olaylara karışmış ve huzursuzluğun kaynağı olan bir parti ile ittifak yapmakta bir sakınca görmüyor musunuz" şeklindeki sorumuza şöyle cevap verdi: 

"Bir ittifak sözkonusu değil, Müstakil bir aday sözkonusudur. Herkes kendi reyini kendi kullanır, yani bir taahhüt altında değiliz. Bu itibarla başka partilerin sorunları hiç bir şekilde partimizi itham etmez. 
Bu adayı desteklemek, 
© partinin kendi kararıdır, şu ya da bu şekilde bizim muvafakatımıza bağlı değildir. 

"MHP dışındaki parortak bir aday üstünde birleşmesine ne dersiniz" şeklindeki soruma ise Özcan şu şekilde cevap verdi: 


tilerin 


''Bu mevzuda partiler seçmene tavsiyede bulunur, Bunun dışında seçmeni baskı altında bulundurmak Oo sözkonusu olamaz. Bu bakımdan bu sorunuza uzun boylu bir cevap vermeye gerek görmüyorum. Diğer partiler böyle bir yola girerse elbette iyi olur. Böyle bir girişimde (o bulunmadık. 
Böyle bir girişim' olursa olumlu karşılarız." 


Bunlar da geçimlerini sağlıyorlar. Kooperatifimiz aynı zamanda çevre köy ve kasabalara ucuz balık veriyor, buda balık ihtiyacını karşıladığımızı gösteriyor. Kooperatifimiz su ürünleri yasası çerçevesinde çalışıyor.” 
YA DERTLER, YA 
ANHAR RA 
ONLAR BELİMİZİ 
BÜKÜYOR 
Gölün Elazığ kıyısı tarafında, Aşuvan köyünde bazı balıkçılar, motgşrlarını sudan çıkarmışlar. Sebebini soruyoruz: Balıkçı Kemal Yılmaz şu cevabı veriyor: “Ağsızlıktan" 


i tüm dilekçelerine rağmen ağ bulamaması sebebiyle kıyıya çekilmiş motorlar görü-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Olcaytu'nun görüşleri 


Aslen, Malatya-Darende ilçesi Gerimter köyünden Köşker Bekir'in torunuyum, 
1975 yılında Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim. 
Beş yıldır Ankara Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapıyorum. 
Yaşım 32. Evliyim, bir çocuğum var. 
Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların, sendikaların avukatlığını yaptüm. Meslek hayatım boyunca halkın menfaatlerini savundum. 
Halen Kahramanmaraş katliamında zarar gören yurttaşların, Adana Sıkıyönetim Mahkemesindeki davada ücretsiz alarak avukatlığını yapmaktayım. 

Ben MHPhin bu 
„siyasetine karşı çıkan, ve halk arasında dostluğu savunan, halkı birleştirmek için mücadele eden Türkiye 
İşçi Köylü Partisinin adayı olarak seçimlere katılıyorum. 

Malatya halkı 
MHP'li o zorbalardan nefret etmiştir. Mezhep düşmanlığı yapılmasına karşı çıkmışür. Mesela Malatya olayları sırasında Sünni esnaftan bazıları, sadece Alevi yurttaşların ev ve işyerleri- nin tahrip edilmesi karşısında kendi dükkanlarının o camlarını kırarak, saldırganları açıkça protesto etmişlerdir. Çünkü halkımızın o geleneğinde ve mili kültüründe mezhep o düşmanlığı yoktur. Aksine dini hoşgörü vardır. Zorbaya boyun eğmek yoktur. Aksine, Köroğlu'ndan, Pir Sultan'a, Yunus Emre' 
den, Dadaloğlu'na, 
Şeyh o Bedrettin'den Mustafa Kemal Atatürk'e' kadar zorbaya ve işgalciye karşı direnme örnekleri 'var- 


| dır. Bu gelenek ve mil. 


li kültür MHP'nin ö- 


nündeki en büyük en- 


geldi. Engel 'olmaya devam edecektir. 

CHP, halkın bu geleneğine o sarılmadığı için, zorbalığın üzerine gidememiştir. Seçimleri de bu yüzden ertelemiştir. İşte bu tutum zorbalığa boyun eğme tutumudur. 
Cumhuriyet Halk 
Partisi ve hükümeti bu tutumu yüzünden halkın güvenini kaybetmiştir. Seçimi de bu yüzden kaybedecektir. 

Türkiye İşçi Köylü Partisi, sadece MHP terörüne değil, bugün dünyanın en azgın sömürücüsü ve zalimi olan, dünyanın başına bela kesilen Rusya'ya karşı da halkımızın birleşmesine çalışıyor. 
Dün Afganistan'ı işgal eden Rusya, bugün İran'ı ve Pakistan'ı bölmeye hazırlanıyor. 
Buna karşı CHP Genel Başkanı Sayın Bülent Ecevit, Afganistan'ın işgalini bile görmezlikten geliyor. Bu tehlikeye karşı halkımızı uyarmiyor. Bu tutum, ülke içinde halkın birleştirilmesini o zorlaştırmaktadır. Rusya yarın Türkiye'yi bölmeye teşebbüs edecektir. Bu tehlike karşısında MHP'nin ve Rus uşaklarının halkı bölen siyasetlerine cesaretle karşı çıkmak ve mücadele etmek şarttır. Türkiye İşçi Köylü Partisinin o mücadelesi bu ihtiyaçtan doğmaktadır. Malatya'da yapılacak Belediye Başkanlığı seçimi bu bakımdan önemlidir. 
Bu gerçekleri gören CHP'li, MSP'li ve AP' 
li seçmenlerin beni desteklemesini bekliyorum. 


DE er ie e 


başka biri “mazofsuzluktan," diyor. Bir diğer balıkçı ise "Motorun parçası kırılmış” diyor. 
Burda ufak bir parça- nın kırılması, küçük bir şeyin yokluğu çalışmayı hemen engelliyor. 
Çünkü parça bulunamıyor, aramaya `ta İstanbullara kadar adam gönderiyorlar, Zaten ağ Türkiye'de bulunmuyor. Bu konuda Hıdır 
Önder çeşitli dilekçeler yazmış. İşte bu dilekçelerden bir kaç tanesi- nin örneği: 
GIDA TARIM VE 
HAYVANCILIK 
BAKANLIĞINA 
ANKARA 
“Bakanlığınıza bağlı bulunan ve Keban Gölü üzerindeki balık yapmak için yeni muş ve teşkilatı tam olmayan b 


peratifiz. Üyel 
1978 av mevsir 
mesi üzerine ağlarının bulunmaması koopera- 


tifimizi müşkül duruma Elazığ Su 


e Müdürlü- 


tur 


na ce rimize ağ is lunmuştuk. 
nızca üyelerimize gerekli ağın avlama mevsimini daha da fazla geçirmeden temini için gerekenin yapılmasını emir ve müsadelerinizle raygılarımla arz ederim." 


Hıdır Önder'in Marmara Bölgesi Balıkçılık 


Kooperatifleri Birliği Müdürlüğüne yazdığı dilekçe: 


"Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünlerinin Genel Müdürlüğünden gönderilen yazıda belirtilen ağ ihtiyacımızın birliğiniz tarafından ithal edileceğini öğrenmiş bulunmaktayız. (Kooperatifimiz Yönetim Kurulunun kararıyla size gönderdiğZimiz üye arkadaşlara ithal ve lüzumlu evrâkların temini için gerekecek şartları ve evrakların teminini sağlamakla görevlendirmişlerdir. 
Arkadaşlara gereken kolaylığı (o sağlamanızı saygılarımla arz, ederim." 

Tabji çok yerlere arkadaşlar gönderdiler, çok yerlere dilekçeler verip, hepsinden de çok güzel cevaplar aldılar. 
Bunun içindir ki şimdi 


birçokları . ağsızlıktan yatıyor. Üç devlet b rati- 


fin ağ ihtiyacını karşıla- 


yacak, derler. Bununla bitse, 

Bakın TC: Ziraat 
Bankası leri konusun« kredile- in ara gaves muş: 

1- £ ri ti mi değerle 

2 T konusundaki milli ekonomi 


ilkelerinin yürütülmesi ve ilerlemesi için gerekli kredilerin düzenlenmesi ve dağılması. 

3- Bu amaçların elde edilmesine yönelik kuruluşların korunması ve kurulması, 

4- Su ürünleri konusunda kurulmuş ve kurulacak kuruluşlarla 


yapılmış ve yapılacak 


Vatandaşlar korkularından 


elektrik ve su parasını yatıramıyor . 


Belediye değil komando karargahı 


ELAZIĞ (ÖZEL) 

1977 yılında yapılan 
Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan MHP Belediye Başkanı adayı Behçet Susmaz, Belediye makamına oturur oturmaz önce bir temizlik hareketine girişti. Belediyede çalışan personelin yerlerini değiştirdi. Belediyede memurların yoğun olduğu bölümlerde 
CHP ve AP'lileri alarak yerine OMHP'lileri doldurdu. Atatürk Lisesin- de 1975 yılında müdür 
olarak görev yapan 1977 
yılında tayini çıkan Ahmet Kaya istifa ederek Belediyede Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Daha önce de müdürlük yaptığı dönemde Alevi öğrencilere MHP'lileri saldırtan ve okulda MHP' nin propagandasını yapmakla meşhur olan 'Ahraet Kaya belediyeye girer girmez MHP'lileri öğütlemeye başladı. Behçet Susmaz'dan sonra belediyede ikinci durumda olan Kaya, özellikle eski belediye başkanları döneminde çalışan memurlar üzerine baskıları ağırlaştırdı. Çeşitli zamanlar onlara gözdağı 


verdi. Bu arada AP'li memurlar bile AP'li olduklarını söyleyemez duruma gelmişlerdi. Kimileri ise MHP'li olduklarını 


söyleyerek yerlerinin değiştirilmesinı önlemeye çalışıyorlardı. Artık belediye içinde herkes 


birbirinden kuşkulanmaya başladı. İki kişinin yanyana gelip birbirleriyle konuşma ortamı kalktı. Ve herkes birbirinden kuşkulanmaya başladı. İşyerinde herkes bir birbirine ajan gözüyle bakıyor. Kendisiyle konuştuğumuz bazı memurlar biz bile belediyeye giremiyoruz. Sadece aydan aya bir: maaş için uğru- 
“yoruz diyorlar. 


NELER OLUYOR? 

Kendileriyle konuştuğumuz bazı vatandaşlar bize şunları anlattılar. 

MHP'liler Belediye Başkanlığına seçildikten sonra belediyeye kendi militanlarını doldurdular. Artık vatandaşlar belediyeye elektrik ve su parasını yatırmaya bile korkuyorlar. Kimileri hanımlarını gönderiyor. 
Kimileri ise bir yıl, birbuçuk yıl elektrik parasını yatırmamış. Belediyeye gidenler ise MHP'lilerin? saldırılarına maruz kalıyor. 

Bir başka vatandaş ise "Vallahi belediyeye gidemiyoruz. Gittiğimizde kelleyi koltuğa almak zorunda kalıyoruz. 
Belediyeyi Ülkü Ocakları haline getirmişler. 
Geçenlerde Rızaya Mahallesinde bir kadın geldi elektrik parasını yatırıyotmuş. Kadın çıktıktan sonra arkasından laf attılar. Biz böyle bir belediyeyi ilk olarak görüyoruz " dedi. 


gölünde balık avlıyorlar. 


girişimlere atılmasıdır. 
Bu krediler arasında donanma kredileri şu amaçlarla açılmıştır. 
Her çeşit üretim araç ve gereçleri, küçük deniz motorları, tekneler ve üretimde kullanılan diğer malzeme ve demirbaşların sağlanması. 
Evet işçi kredilerinin amaçları çok güzel bir şekilde sıralanmış, ya uygulaması. İşte buraşını balıkçılar çok merak ediyor. "Acaba bizim kooperatifimiz Rusya' 
da mıdır? Eğer Rusya" 
da değilse peki bu krediler bize niye hiç verilmiyor," diyorlar. Balıkçılar, kooperatif başkanının bu konuda 


larca dilekçe verd 

halde, parasızlıktan 

öperatifin bir çok üyesi daha molor almamışken neden bu kooperatife kredi verilmiyor Balıkçılar “Yoksa Par- 


lamentoda veya köşebaşlarında adamımız olmadığından mı?"' diyorlar. 

‘Öte yandan balıkçılar ürettikleri ürünlerini, bütün üreticiler gibi tefecilere kaptırıyorlar, Devletin ürünlerini değerlendirmeyişinin sebebini merak ettiklerini söylerken, taleplerini şöyle sıralıyorlar: 


zot ve ağ i bular: bazı kooperatif üyeleri baraj 


(Fotoğraf. AYDINLIK) 


1- Bölgenin herhangi bir yerine, soğuk hava deposunun kurulma- 


sı. Böylece balıkların bekleyeceği bir yerin olması. 


2- Ağ ve diğer malzemelerin bir an evvel bulunması ve bu konuda yetkililerin yardım etmesi. 

3- Bizimde en tabii hakkımız olduğu için, bize de kredinin sağlanması. 

4- Gölün üzerinde hava durumunu bildirmesi için meteroloji istasyorilannın açılması, çünkü her gün tehlikelerle karşıkarşıyayız. 

5- Balıkçı o barınma yerleri ye balık alım yerlerinin açılması, 

6- Ürünlerimizin devlet tarafından alınması ve değerlendirilmesi. 

7- Mazot meselesinin çözülmesi. 

8- Göle daha iyi cins balık yumurtalarınınatılması, üyelerimizin bu konuda ve balık avlama- da eğitilmesi. 

9- Verdiğimiz kira bedeli çok fazladır, bu miktarın azaltılması." 

Evet, Çemişgezekli balıkçılar sorunlarını böyle sıraladılar. Yetkililerin bu sorunlarına bir an önce kulak vermesini bekliyorlar. 
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1979'un bazı karikatür albümleri 


Köksal Çiftçi 


"KARİKATÜRLER" 

Şadi Dinç çağ'ın "Karikatürler" adını taşıyan albümündeki yapıtlar, ilk bakışta geniş halk kitlelerine seslenmeyen eserler olarak değerlendirilebilir. Çünkü Dinççağ'ın karikatürlerinde konudan çok estetik özelliklere ağırlık veriliyor. Albümün bütününde entellektüel bir dil var. 

Ama bu estetik kaygısı ve karmaşık anlatım Sadi Dinççağ'ı top- 


su olabilecek, ahlaki, sosyal ve kültürel çelişkileri ele alıyor, Genel olarak düşünceye yapılan baskılara, zulme karşı çıkıyor. Dinççağ, kendi çizgi ve espri anlayışı içinde bu konuları ustaca, değişik buluşlarla işlemiş. 

Şadi Dinççağ'ın “Karikatürler" adlı albümünde esas olarak soyutlama egemen. Anlatılan olgular tüm insanlığın ortak sorunları gibi ele alınıyor. Bu nedenle sınıf çelişkilerini anlatmaya yönelik karikatürler genel bir bakış taşıyor. Belli bir ülke- 


lum sorunlarının dışın- 


da şeylerle uğraşma- (o yansıtmıyor. 


nin somut gerçeklerini Dinççağ' 


ya itmemiş. Albümün, ım eski dönemlerde çizbaşından sonuna ka- diği karikatürlerde de dar karikatürler çeşitli aynı anlayış vardı. Satoplumlar için sözkonu- (o natçının (o toplumumuzun somut gerçeklerine _ daha doğrudan bir bakışla eğilmesi, onun yapıtlarına daha güçlü bir eleştiri olanağı getirecek kanısındayız. 


İŞÇİ ÇİZGİSİ 


Raşit Yakalı'nın ikinci kişisel albümü "'İşçi "Çizgisi", Yakalı'nın işçi sınıfının sorunlarını ele almak ve çizgilemek endişesi ile bir albüm çıkarması gerçekten saygı duyulacak bir davranış. Hele Yakalı'nın tüm giderlerini üstlenerek bu işi başarması ayrı bir olumlu yön. Albümün 
"İşçi Çizgisi" adı ile çıkması da ayrı bir önem taşıyor: Bu Türkiye'de işçi sınıfı adına çıkan ilk karikatür albümü, 

Yakalı'nın albümünü incelediğimiz zaman ilk göze çarpan çoğu sanatçımızın düştüğü sıkıntının, kısır döngünün aynısı; Emek-sermaye çelişkisi, Bütün bir albüm boyunca hep şu anlatılıyor; Patron sömürür, işçi sömürülür. Patron ezer, işçi ezilir. Oysa işçi sınıfımızın yüzlerce sorunu var, Mücadeleleri, zaferleri var. Sonra patrondan başka onu sömüren yok mu? Örneğin sarı sendikalar, revizyonist sendikalar. 
İnsan böyle bir albüm- de, işçi sınıfının her sorununun ele alındığını görmek istiyor. Bu açıdan Yakalı'nın albümü pek iddialı değil. 
Zam, yokluk, darboğaz karikatürleri (o oldukça bilinen, çok işlenmiş 


konular olduğundan albümde bir zayıflık unsuru oluşturuyor. Yeni ve çağdaş konuların ek- 


Ei T e eğe çi AT 


sanat *edebiyat— 


i 


sikliği göze çarpıyor. 

Her şeye rağmen Yakalı bir sınıfın yanında, işçi sınıfının yanında yer alıyor. Onun-eksik de olsa-sorunlarıyla ilgi-Jeniyor. Sevindirici ve "umut verici bir tavır 


KÜÇÜMEN 

Haslet Soyöz "'Küçümen"' dizisinin ikincisini de albüm olarak çıkardı. 

Soyöz çizdiği bu kahramanla belli bir felsefe oluşturmaya çalşıyor. Dizinin birinci albümündeki karikatürler daha olumluydu. 
Çünkü konular henüz zararlı bir eğilim göstermiyordu. Hatta bazı karikatiirlerin oldukça iyi ve eğitici yönleri vardı. Örneğin Küçümen "Ben yaramazlık yaparak, öğretmenimin kafasını o şişiriyorum" 
"o da benim kafamı sopayla" biçiminde konuşturularak, çocukların yaşına göre hare- 


ket etmesini, oynayıp eğlenmesini sopayla bastırmak isteyen feo- 


dal anlayışı eleştiriyordu. Bu gerçekten gerekli olanın yapılmasıydı ve olumlu yönde umut veriyordu. 

Haslet çıkardığı bu ikinci albümünde eski olumlu gelişmesini tamamen silmiş. Çünkü çocuklara önerdikleri onların birbirlerini karşılarına almalarına yarayan şeyler, Haslet'e göre çocukların âilelerinin hangi sınıfa dahil olduğu ve giyim-kuşamı önemlidir. Haslet'e göre "Pis sokak çocukları" 
diye adlandırdığı yoksul ve emekçi çöcukları ile hali vakti yerinde, butjuva çocukları kesinkes ayrılmalıdır. Çünkü aralarında sınıf farkı vardır. Bunun için birbirlerinin karşı- 


Raşit YAKALI 


sına dikilmelidir. Bir örnek: "Sınıfın en ça- ' lışkanları, en ön sıralarda otururlar", "Pis sokak çocukları dedikleriyle ben, en ar- 


kada". Burada üç şey anlatılmak istenebilir: 
Ya emekçi çocuklarının "burjuva eğitim yuvası" olan okullarda okumayı reddetmesi ki burada tembellik gibi bir eylem öneriliyor. Ya öğretmenlerin burjuva çocuklarını koruyup emekçi çocuklarını hor gördüğü, aşağıladığı anlatılmak isteniyor. Ya da emekçi çocuklarının yapılarının gereği tembel oluşları. Görüldüğü gibi bu üç görüş de sa- 


kattır. Üçünde de çocukların geldiği sınıf dikkate alınıyor. Buna 


göre burjuva çocukları ile öğretmenler hedef tahtasına koruyor. 

Oysa bu biçinisel bir yaklaşımdır. İnsanların —hele çocukların— hangi sınıftan geldikleri önemli değildir. Önemli olan düşünceleri, dünya görüşleri ve yaptığı eylemdir. Haslet'in henüz çizgileri belirli olmayan çocuklar arasında bir sınıf mücadelesi yaratma zorlaması sonuçta birbirine düşman gençler yetiştirmeyi getirir. Bu ise faşistlerin ve gericilerin “arayıp da bulamadiğı"'bir şeydir, 

Küçümen'in diğer eksiği ise biçimsel yönündedir. Küçümen yaşına göre çok hareketsiz ve donuk. Oysa Küçümen'in cıvıl cıvıl, ele avuca sığmayan, hayat dolu bir çocuk olmâsı gerekirdi. Haslet Mısır resmi gibi aynı pozu bir dizi boyunca sürdürmekle Küçümen' 
in özgürce hareket etmesini engelliyor. Bu da Küçümen'in konuştuk: 
ları ile ters düşüyor. 


Sanat bilgi verir mi? 


Gülseli İnal 


Günümüzde özellikle bazı kültür çevrelerinde "sanat, bilgi vermelidir" biçiminde özetlenebilecek bir anlayışa rastlanıyor “Roman, öykü bir bilgi açımlamasına bizi götürmüyorsa o sanat yapıtının işlevi yoktur "deniyor. 

Öte yandan sanatçı bilgi vermek koşuluyla girişmiyor işe ama yapıtı kendine özgü bir bilgi dalı özelliği taşıyor. Örnekse Giotto resim sanatının babası sayilıyor Batıda, Tabloları Rönesans resim sanatının tohumlarını taşıyor. Ondan hemen sonra gelen ressamlar Duccio, Martini, Lorenzetti hep Giotto'nun kompozisyonundan esinlenerek yaratmışlar bir anlamda. Erken Rönesans çağının ressamı, Dante'nin arkadaşı Giotto,Rönesans resimlerine bilgi kaynağı olma özelliği taşıyor. Giotto'nun "Madonna"'sı, Duccio' nun aynı tarz çalışmasına, Lorenzetti'nin “Madonna ve çocuğu" tablolarına bilgi birikimi sağlamış. Ancak bu yine de sanatın, bir resmin,bir romanın, şiirin salt bilgi kaynağı olduğunu, salt katıksız bilgi olduğunu göstermez. 

Edebiyat alanına baktığımızda romancının bilgi vermeye yeltenen biri olması usdışı gerçekte, Bir romancı nasıl bilgi vermek için roman yazmaya kalkar, işte usdışı olan bu. Buna karşılık ne türden bilgidir edebiyatın içinde sakladığı. 

İnsanın entellektüel üretiminin iki alanda var olduğu saptanmış bugüne kadar. 
Bellibaşlı iki alan; bilimsel bilgi ve sanat. 
Başka bir deyişle dolaylı ve dolaysız bilgi türleri bunlar. Şöyle ki sanat alanında resimde, müzikte, edebiyatta duygusal bir içerik yatar. Böylesine bir içerikle kaplı sanat ürünleri söyleyeceği şeyi dolaylı yoldan anlatır. Dolaylı yoldan anlatım ise, yapıtın karşısında duran kişinin kullanacağı araçları da yine kendi belirler, Dolaylı deyiş sallantılı, belirsiz sezgilerle kavranabilir yapıdadır. 

Bilim dili ise dolaysız anlatır, açımlar. 
Söylemek istediğini hemen bildiren bir yapıdadır. Dış dünya, varlık kesitleri, dış gerçeklik alanlarında değişebilen ama kesin şeyler söyler. 

Sanat alanlarında verilen ürünlerden bilimsel bilgi niteliğinde bilgi devşirme, toplama olanağı yüklenebilir mi bunların üstüne? Bilimsel bilgi ile sanatın ürettiği aynı şey mi? 

Nedense bilimsel bilgiye pek yüklenilmez de, bilgi veriyor mu vermiyor mu di- 


ye sanatta hep bir şeyler aranır. Sanatın başlı başına bir bilgi alanı olduğu bilin - mez de, bir arı deyiş, üstün anlatım, başka bir ifade olduğu kavranmaz da hep ondan kat kat bilgi beklenir. Bilimsel bilgi ise bu türden yargılarla hiç karşılaşmaz. Ama sanat burun burunadır bu kuşkularla, bu kuşkulara açıktır hep. Tolstoy'u ele alalum. Koskoca bir bilgi denizi açar Tolstoy karşımıza. Yaşadığı çağın insan ilişkilerini, toplumsal yapısını, geleneklerini, hatta günlük yaşam alışkanlıklarını anlatır, sergiler gözler önüne. Tolstoy olmasaydı o çağa değin böylesine bilgileri nereden devşirecektik. 

Sanatın ayrı bir bilgi dalı olduğu kuşkusuz ortada, Önemli bir nokta da sanattan bilgiler çıkarmaktır. Ancak salt bilgi alanı olarak görmek eninde sonunda bilgi alanlarını birbirine karıştırmaktır. Sanat bilgisi düşle gerçeğin, sezgi ile kuramın birlikte işlendiği bir alandır. Bilgince önermeler, varsayımlar sonra bunları kanıtlamalar içermez sanat, edebiyat ürünleri. 
Sanat ürünlerine özellikle edebiyata bilgi veren bir araç olarak bakmak, kullandıktan sonra o aracı herhangi bir araç-gereç gibi duvara asmaktır. Belli bir amaç için bakılan her şey, salt yarar sağlayacağı düşünülen her şey eninde sonunda fırlatılıp atılacaktır. Oysa edebiyat ve sanat ürünlerinde dönüp dolaşıp bizi kendisine çeken bir büyü vardır. Çekicidir bu ürünler. 
Durup durup Homeros okuyoruz, yüreğimiz Yunan mitölojilerinin tanrılarında, her ne kadar çağımızın yaşamına uzak olsa da. Bizi büyüleyen bir şeyler var orada. 
Büyülendiğimiz, elimizden düşüremedigimiz, dönüp dolaşıp başvurduğumuz niceleri sayılabilir böyle. Hep başvurulacak ürünler onlar. Mona Lisa,Batının en büyük müzelerinden birinde çağdaş ressamların, insanların seyir alanı, bilgi kaynağı işlevini sürdürüyor. 

Kısaca bir resim ya da müzik parçasın- dan ya da bir destandan alacağımı aldım demek, kestirip atmak, ne kadar çarpık 


bir tutumsa, o denli de o ürünü yalnızca | 


bilgi aracı olarak görmek demektir. Başka bir nokta da şu; edebiyat-sanat ürünleri gerçekte bilimsel bilgiye de dayanmaktadırlar. Bir sanatçıyı besleyen yaşam olduğu kadar aynı zamanda bilimsel bilgidir de. Örnek vermek gerekirse çağdaş İngiliz yazarı Joyce, Freud'a dayanır apaçık. Bilinç akımı yazarlarının en önemlilerinden biridir Joyce ve Avrupa kıtasına geçtiği sıralarda Freud'un öğretisi ile karşılaşmış, bilinç akımı tekniklerin- 


de açıkca çağrışım, iç çözümleme, iç monolog gibi psikolojik yöntemlere başvurmuştur. Yapısı dolaylama ile kururulu sanat ürünleri bilimsel bilgiden beslenmekle birlikte bu alanın kuruluğunu taşımaz kendinde, Sanatın ayrı bir bilgi dalı olarak kabul edilmesi gerekir artık. 
“Sanat bilgi vermelidir"yüklemi,sanatı suç - lamak gibi bir şeydir gerçekte. Bilimsel bilgi, bilgi vermelidir kaygısına ise hiç rastlanmıyor ortalıkta, Sanat ürünlerinden bilgi beklemek (kendisi dışında bir kat daha bilgi beklemek) açıkça bu yapıtlara yetersiz gözü ile bakmaktır. 

Bilimsel bilgi kesin, sarsilmaz bilgiler sunmak amacındadır. Mantıksal dayanakları vardır bu tür bilgilerin. Oysa bir sanat yapıtı mantıksal dayanaklardan uzakta sarsıntılı, bireysel bilgiler sunar. 
Bilimsel bilginin sağlam ayakları üstünde yükselmez o. İşte bu açıdan bakıldığında sahat ürünleri, özellikle edebiyat sağlam bilginin gerisinden gelir, ayak izlerine basarak yürür bazılarına göre. 
Oysa edebiyatın görevi bilimin önerdiği ölçeklere mi uymaktır? 

İtalyan estetikçisi Croce'ye göre sanat sezgi ile varolur. Özel bir algılama alanıdır ayrıca. Alanı ayrı olan bir bilgi dalının bilimsel bilginin taraftarları, sanat ürünlerine eksik, güdük hatta bir eğlence, ciddiyeti olmayan zaman geçirecek nesneler yığını olarak bile bakarlar, Bu alan onlara göre güdük bilgiler sunmaktadır. 

Bir çoğunun benimsediği gibi edebiyat, sanat ürünleri öyle rastgele bilgiler sunmak yerine’ olması gereken üstüne bilgiler sunar. Bir tür yaşama felsefesidir bu. Görmek istediğini, dileklerini; özlemlerini ona ters .gelenleri anlatır sanatçı. 
Nasıl olmasını istiyorsa öyle örneklerle, kurmaca olaylarla verir söyleyeceğini, Edebiyatçının hep bir bildirisi vardır. Bu duygu dünyası ile yoğrulmuş bir üst deyiş, başka bir anlatımdır. Böylelikle kişiseldir edebiyatın yapısı hep zorunlu olarak. 

Sanat yapıtı karşısındaki de bireysel bir tutum içindedir doğal olarak. Bir resimden on ayrı kişi on ayrı çıkarımda bulunup kendilerine göre birtakım doğrulara varırken hiç biri birbirini tutmaz. Bir de böyle özelliği vardır sanat ürünlerinin Varılan bu doğrular ise bilimse: yönden tartılmış, kanıtlanmış doğrular değillerdir, 

Bilimsel bilgi ve sanat bilgisi alanları birbirinden ayrı iki öbektir. Ayrıca her ikisi de birbirinden beslenir, hayat kazanır, 


“Atay, bu 


ŞO AŞ AŞ İN me 5 


Binicilik Federasyonu 


üyesi Bolkan Demirkol istifa etti 


«Başkanı kaçakçılıktan yargılanan bir federasyonda çalışamam» 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Binicilik Federasyonu üyesi Bolkan Çelikkol dün bir basın toplantısı düzenleyerek Federasyondan istifa ettiğini açıkladı. 

Bolkan Çelikkol istifa nedenlerini açıklarken, "Sayın Bakanımız tarafından Binicilik Federasyonu Başkanlığına atanan oİlyas Çokay, 
1976 yılından beri kaçakçılık suçundan yargılanmaktadır. Başkanı kaçakçı olan bir federasyonda çalışmam mümkün değil" dedi. 

Çelikkol sözlerini şöyle tamamladı: 

"Dünyanın hiç bir yerinde silahlı kuvvetler bi- 


İstanbul Hentbol Hakem Komitesini protesto eden hakem maça çıkmayında Beşiktaş ve Taçspor'lu hentbolcular, salonda bir saat hakem beklediler. 
j (Fotoğraf; Feridun ERBİL) 


nicilik sporunun dışında bırakılmamıştır. Oysa şimdi Hitler'in, Mossolini'nin elinden kupalar alan şanlı askerlerimiz kasıtlı olarak bu sporun dışında bırakılmışlardır. 

Başkanı olan kişinin yani İlyas Çokay'ın kaçakçı olması sanırım federasyonun diğer organlarının işlerliğini daha iyi açıklar. Benim bu federasyonda görev yapmam imkansızdır. Zaten „gerçekleri bildiğim için bana verilen üyelik sıfatı sus payından başka bir şey değildir. Ancak ben kendimi halkıma ve ülkeme sorumlu bir kişi olarak gördüğümden bu görevden İstifa ediyo- 


HENTBOL HAKEMİ, 
HAKEM KOMİTESİNİ 
PROTESTO ETTİ 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul Hentbol ligin- de geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile Taçspor arasında şampiyonluk açısından önemli bir karşılaşma oynanacaktı. Takımlar geldiler, oyuncular formalarmşı giydiler ve sahaya çıktılar ama 


bir de baktıl i başhakem Metin “Kaçar'la beraber maçı yönetecek yardımcı hakem Ufuk Uyanık, salona geldiği halde sahaya çıkmıyor. 
Oyuncular maça başlamak için ısına dursunlar, görevlilerin onca 


gayreti, hakem komitesini protesto eden Ufuk Uyanık'ı maça çıkarma- ya yetmedi.. Bunun üzerine her iki takimın da onayı alınarak bir önceki maçın hakemi Derya İren'e görev verildi ve karşılaşma oynandı. Ama böylelikle bir , süredir 


Ankara 

amaför küme erteleme maçları haffa arasında oynanacak 


ANKARA 


Ankara Futbol Ajanı 
Mahir Atay, kış koşulları nedeniyle ertelenen maçlarını hafta arasında oynatacaklarını söyledi. 
uygulamayı yapmak zorunda olduklarını belirterek, "15 gündür ara verilen Birinci Küme maçlarını mart ayı başında bitirebilmek için ertelenen maçları hafta aralarında oynatmak zorundayız" dedi. 


xonetmelikler nedeniyle birinci amatör kümesinin üç şampiyon takımının Türkiye Amatör Grup Şampiyonasına, Profesyonel Genç Küme Şampiyonunun da Türkiye Profesyonel Genç 
Küme Galipleri Şampiyonasına katılacaklarını belirten Atay, Ankara Bölgesi .3. küme .maçlarının 23 Şubatta, 2 
küme maçlarının da 1 
Mart 1980 tarihlerinde başlayacağını söyledi. 


hentbol ajanlığı ve hakem komitesi içinde sürmekte olan huzursuzluk da bir başka şekilde ortaya çıkmış oldu. 


"BANA GÖREV 
VERENLER, 
BENİ 
SAVUNMUYORLAR"' 


Protesto olayı ile ilgili görüşlerini açıklayan bazı görevliler, hakemin Beşiktaşlılar (o tarafından istenmediği için maça çıkmadığını ifade eder- 


o Maça çıkmayan 


lerken, rüştüğümüz 
Ufuk Uyanık, düşüncelerini 


cisi dığı için maçı benim yönetmemi 


Teknik direktör Aydan Siyavuş'un annesi, Eczacıbaşı'nın maçını izlerken heyecandan yerinde duramıyor 


Oğlu Aydan'ın aleyhine tezahürat yapan Beşiktaşlı seyircilerden şikayetçi olan Anne Siyavuş, arkadaşımız Sedat Üreten ile beraber Eczacıbaşı'nın maçını (Fotoğraf: Feridun ERBİL) 


"Ay... Aman, Ribaunt... 
Aferin evladım, aferin ” 


izliyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Basketbol seyircileri nin bazen "Babaanne" 
diye takıldıkları, Eczacı 


başı maçlarının sevimli siması ve Eczacıbaşı Teknik Direktörü Aydan Siyavuş'un annesi Utarit Siyavuş, lacivert-be yazlıların maçlarını izlerken heyecandan yerinde 


hakem, “Bana 

görev verenler, beni 

savunmuyorlar” 
dedi 


kendisi ile göhakem 


şöyle dile getirdi 


"Bir takımin yöneti ‘benden hoşlanma- 


istemeyebilir. 
İşin bu yanı benim için 


önemli değil. Ben çıka rım ve yönetirim ame bana görev veren kişi ler, beni o yöneticilere ve kulüplere karşı korumalıdırlar. Halbuki ba- 


na görev verenler, beni 


savunmuyorlar bile." 


duramıyor, 
Zaman zaman, "Ay. 
Aman. Koş evladım. . 


Ribaunt, .Aferin evladım, aferin. ." diye Eczacıbaşı lı basketbolcuları gayrete getirmeğe çalışan anne Siyavuş, bu yıl oldukça dertli, Çünkü eski şampiyon, bu sezon geçen yıllardaki başarılı oyununu 


Fenerbahçe kazandı ama 
Liya'yı memnun edemedi... 


İSTANBUL 
Fenerbahçö, balçık tarlasını anımsatan bir sahada Denizlisporu ` açık farkla yenmesine karşın teknik sorumlu Ziya Şengül'ü memnun edemedi, Takımının turu garantilemesini olumlu karşılayan, ancak Denizlisporun Birinci Lig takımlarından aşağı bir ekip olmamasına karşın takımının. ligdeki durumunun bu karşılaşmanın. sonucuyla ölçülemeyeceğini belirten . Ziya Şengül şunları söyledi: "Denizlispor maçında çok gol atmamıza karşın iki gol yememiz düşündürücüdür, Defansımızın çok kötü olduğu bir gerçek. Ayrıca şu anda ye terli seviyede başka futbolcumuzun olmaması da işin diğer acı yönü." 
Daha sonra son haftaların en kötü oyununu oynadığı için Cem'i çr karmak zorunda kaldığı nı ifade eden Şengül Alpaslan için görüşleri ni belirtirken, "Alpaslan a şimdi her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Ama ne yazık ki, kendi si formda değil. Form tuttuğu zaman kendisin den yararlanacağız" şeklinde konuştu 


Voleybolda geçen hafta 


Hâlen Avrupa Şampiyon KuTUBlerde ülkemizi temsil eden Eczacıbaşı'nın güçlü kadrosu bu yıl da şampiyonluğa ulaştı. 
Fotoğrafta şampiyon takım teknik direktör Kosta Şopof (sol başta) ve antrenör Cengiz Göllü (sağ başta) ile bera- 
(Aydınlık) 


ber görülüyor. 


Eczacıbaşı düze çıktı 


HAFTANIN GöRÜNÜ 


Hartanını masis wartepe- (açspor, 


Haftanın başı, 


takımı: 


Malitepe ve Eczacı 


Haftanın oyuncusu; Alp (Maltepe), Faruk (Eczacı 


başı), Gökhan (Taçspor), Saygun (Altınyurt), ziz (G. Sanayi).. 
Haluk Tuncay-Orhan Utkan 


(Karşıyaka), A; 
Haftanın Hakemleri: 


(Eczacıbaşı-Vinylex). 


UAN DURUMU 


Takımlar o G 


Şükrü 


M 


Eċzacıbaşı 
B. Boronkay 
Vinylex 
Taçspor 
Karşıyaka 
Maltepe 
Güney Sanayi 
Altınyurt 
SSK 

O. Renault 
Muhafızgücü 
Galatasaray 
DSİ Spor 
Yenişehir İB 


Rem 
OONO 


GARRUODONOGS 


Geçen hafta final maçında Büyükdere Boronkay' mağlup eden Eczacıbaşı voleybol takımı bu hafta da liğin diğer güçlü takımı Vinylex'i kolay bir şekilde mağlup ederek düzlüğe çıktı. Şampiyonluk yolunda Eczacıbaşı'nın önünde artık engel kalmazken ligin ikincilik düğümünü, bu hafta oynanacak Büyükdere Boronkay-Vinylex karşılaşması çözecek. 

Öte yandan hafta içindeki Maltepe-Altınyurt karşılaşmasını da sayarsak 5 sete uzayan .tam 5 karşılaşma oynandı ki bu da çekişmeli maçların çokluğunu gösteriyor. Bu karşılaşmalarda Maltepe, Altınyurt ve Taçspor'a galip gelirken, Karşıyaka da kendi evinde Muhafizgücü ve Yenişehir'i yenilgiye uğratarak haftayı kârla kapatan diğer takım oldu. 3-2'lik maçlardan bir diğeri de Ankara' 
da oynandı ve Adana' 
nın Güney Sanayi'si dış sahada oynamasına rağmen SSK'yı yendi. 
Bu karşılaşmalar puan cetvelinin orta sıralarında değişiklik yaparken, şampiyonluk dügümü çözüldüğü için şimdi gözler pazar günü Büyükdere Boronkay ile Vinylex arasında oynanacak ikincilik maçına çevrildi. 


çıkaramıyor. "Bu yıl neden böyle oldu anlamıyorum." şeklinde konuşuyor Utarit Siyavuş ve şöyle sürdürüyor sözlerini: 


"Halbuki hiç bir sıkıntıları yok. Hepsi de çok şükür sağlıklı ve taşı sıksalar suyunu çıkarırlar, Ama bir şanssızlıktır bırakmıyor yakalarını," 


Hastalandıkları zaman başucundan ayrılmadığı, ilaç verdiği çocuklarına rakip takım oyuncuları- nın yaptıkları faullere dayanamayan bayan Siyavuş, "Ne istiyorlar benim çocuklarımdan.Oynayacaklarsa doğru oynasınlar, Bak, hakemler de gör müyor, olurmu ya..." 
diyor, 


Anne Siyavuş bir de en çok seyircilerin Aydan Siyavuş'un aleyhine yaptıkları (o tezahürattan şikayetçi, Genellikle Beşiktaşlı seyircilerin yaptıkları kötü tezahürattan yakınarak şunları söylüyor: 


"Beşiktaş bu yıl şampiyonlukta iddialı olduğu için her maçta Aydan'a ağıza alınmayacak küfürler ediyorlar. Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istiyorlar ama Aydan'dan ne istiyorlar? Oğlum onlara ne yaptı? Aydan Beşiktaş'ı çalıştırırken ilk kez bir Türk takımını Koraç Kupasında üçüncü tura çıkarmıştı, Unutuyorlar mı yoksa? Eski antrenörlerine böyle kötü tezahürat yapmaları çok ayıp doğrusu." 


Samsun 
Bölge Müdürlüğünde 


atamalar sürüyor 


SAMSUN (THA) 


Beden Terbiyesi Samsun Bölge Müdürlüğünde gaan 1 müdür, 3 müür yardımcısı ve 2 memur başka illere tayin edildi. Ancak tayin emirlerini alan memurlar tayinlerin yasal olmaaan öne sürerek emri 
tebelluğ etmediler. 657 
sayılı vlet Memurları asasına göre karı-kocaarın başka illere tayin edilemeyeceğini: belirten memurlar üç aylık yakacak paralarını da alamadıklarını ileri sürerek emre uymayacakgarını sövlediler. 


Sebat Gençlik ikinci yarıya kros 

yaparak hazırlanıyor 


TRABZON (THA) 
Trabzon'un ikinci ligdeki temsilcisi Sebat Gençlik ikinci yarı hazırlıklarını e yaparak sür- 


dürüyor. Ni da; 
ha iyi bir şekil irmeyi amaçladıklarını belirten 


Sebat Gençlik Artrenörü Ali Özcan: "Ligin ilk yarısında taraftarlarımıza iyi bir futbol gösteremeik, Şimdi aradan yararlanıp hem taraftarlarımızın arzuladığı iyi futbol, hem de klasmanda iyi bir yer için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi. 


Al Özcan konuşmasına devamla gunian söyledi: "Çalışmalarımız şimdilik kros ve kondisyon çalışmaları olarak devam edecektir. Daha sonra çift kale ve taktik çalışmalarına başlayacağız"' dedi. 


Devrimci Yol... 


(Baştarafı 1. sayfada) "Modern revizyonizmin “dış politikasının ne olduğu sadece Afganistan özelinde ortaya çıkıyor da değildir. Modern revizyonizmin dış politikasının devrimlerden yana bir. politika olmadığını, bu politikanın enternasyonalizmle uzaktan yakından ilişkisi olmayan SSCB'nin dar milli çıkarlarını esas alan bir büyük devlet politikası olduğu: nu sergileyen pek çok örnekten sadece birisidir, Afganistan örneği." 
“ülkemizde de Sovyet ler: Birliği'nin yardakçılığını meslek edinmiş olan ve Afganistan olaylarını 'Afgan devrimi yeni bir aşamaya ulaştı" , 'Enternasyonal dayanışma', "Emperyalizme karşı savaş' vb. ifadelerle alkışla- yan revizyonistler ülkemiz devrimine de nasıl baktıklarını ortaya koymaktadırlar, Bu revizyonistler, aynen Afganistan da olduğu gibi bir gece ansızın gökten uçaklarla indirilerek olan, tanklı, toplu ve tüfekli devrimcilerin "Türkiye devrimini yapıverme özlemleri ve hayalleriyle yaşamaktadırlar. İşte ülkemizdeki modern revizyonistlerin devrim anlayışı, bundan ibarettir. "Ülkemiz devriminin önündeki en önemli engellerden biri olan modern o revizyonizmin devrimci olmayan sakat ve bozguncu anlayışlarıyla mücadele edilmesinin önemi Afganistan olaylarıyla bir kez daha hatırlanmalıdır..." 
"Afganistan modern 


örneği revizyonizmin 
Ortadoğu halklarının devrim mücadelelerine nasıl yaklaştığını, neler yapabileceğini ve modern revizyonizme bel bağlamanın sakıncalarını bir kez daha göstermesi bakımından da özel bir öneme sahiptir. Bütün Ortadoğu halklarının devrimcileri,kendi devrim mücadelelerinde modern revizyonistlerin teşhir ve tecrit edilmesi görevinin önemini daha bir açık kavramalıdır. Eğer 'bu görev layıkıyle yerine getirilmezse bölge halklarının başına modern revizyonistlerin hayalleriyle yaşadıkları gökten indirilerek tanklı, toplu,'devrimcilerin'“musallat © olması ihtimali de ortadan kaldırılamaz "' 


(Baştarafı 1. sayfada) 

den geldiğini söyledi. 
Yeni Devlet Başkanı şöyle dedi. "Ruslar kapımızda duruyor. Eğer sıcak sulara inmeyi başarırlarsa, yalnız İran'ı değil, Ortadoğu ve Hint Altkıtasının tümünü de 


"ler" $ 

Beni Sadr, Fransız gazetesine, İran'ın Afgan direniş kuvvetlerine askeri yardım gaki her türlü yardımı o yapabileceğini ama ABD'nin Pakistan'a yanacağı yardımı onaylamadığını hetirtti. 


— GENİŞ HABER 
3. SAYFAMIZDA 


Brzezinski... 


— (Baştarafı 1. sayfada dirilmişti. Ancak son dakikada Christopher'in yerine Brzezinski'nin gel: mesi ABD'nin Pakistan'ın desteklemekte kararlı bir tutum aldığını ortaya 


koymak istediği şeklinde yorumlanıyor. 

Bu arada Avusturalya Dışişleri Bakanı Peacock da düm resmi bir ziyaret için İslamabad'a geldi. 


Sahte solcular... 


İkem mlm edene zili 


30 Ocak 1980 i | 


ve Tariş 


(Baştarafı 1. sayfada) vurmamış,onları masum insan, hatta zulme uğrayanların savunucusu pozuna girmesine yol açmıştır. Hepsinden önemlisi anarşi karşısında acze düşen iktidarın,önüne gelen herkese saldıran tutumu, "Akrep Operasyonu" isminin ne kadar uygun düştüğünü gösterdi. Nitekim önce Tariş, sonra da Ege Üniversitesinde başlatılan aramalar bir grup kışkutıcının havayı gerginleştirmesinden dolayı polisi, işçiler ve öğrenciler üzerine yaylım ateşi açma noktasına getirdi. Olay üzerine duyulan haklı tepki DİSK mitinginde binlerce insanın Rus taraftarı grupların peşinden yürümesine yol açtı. Yeni bir MC korku- su ile sahte solcuların peşine takılan işçi ve öğrenciler mitingde Afganistan işgalini destekleyen sloganlar karşısında sessiz kaldı. Sonuç olarak "devletin varlığını hissettirme"' zihniyeti UDC pankartı arkasında yürüyenleri çoğalttı. 
Şimdi de masum insan pozuna bürünen ve TKP ile yandaşı terör örgütleri, Tariş işletmelerine yığınak yaparak polis saldırısı ve işten aldırma politikası içindeki bir yığın işçiyi baskı altına alarak yeni bir çatışmaya hazırlanıyorlar. 

Tekstil Genel Başkanı Rıdvan Budak işletmelerde yaptığı konuşmada yüzlerce işçiye 

. şöyle sesleniyor: "Polis ölülerimizin üstünden geçer buraya öyle girer." 

Önceki gün bütün ifraksiyonlar kendi aralarında toplanıp hazırlıkları gözden geçiriyor ve işçilerin dışarı çıkmalarını yasaklıyorlar. Daha sonra ise bir açıklama yapılıyor: "Artık herşey bitmiştir. Burayı savunacağız. Burada gerekli yiyecek ve mazotu kamulaştırdık, gerekirse siyasi ve askeri eğitim yapacağız. Direniş bitene kadar kimse dışarı çıkamaz!" 

Direniş bitene kadar? Direnişin nerede ve nasıl biteceği de belli değil. Kapatılmaktan korkan DİSK. yöneticileri kanat gerdikleri fraksiyonların işi nereye kadar götüreceğinden emin değiller.Dün 8 saat süren ortak davranış komite toplantısının sonucunu herkes merakla beklerken, direnişin başındaki gruplar yeni bir 


| 
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İ açıklama yaparak "'Sendikayı da dinlemeyeceğiz" dediler. 

DİSK'teki uzun toplantı beklenirken, Tariş Genel Müdürlüğünde benzeri bir toplantı sürüyor. Acaba direniş yüzünden işten atılmama garantisi veripsolaylar önlenebilecek mi? 

Ama bu da o kadar önemli değil.Tariş'te nasıl bir kadro politikası izleneceğini, tensikatın nereye kadar uzanacağını Genel Müdür de bilmiyor. Nitekim 7 saat süren toplantı bir sonuç almadan biterken, sorun Bakanlığa havele ediliyor. 

AP yöneticileri Efes Otelinde MHP kurmayları ile kafa kafaya verip açıklama yapıyor. 
"Tariş'teki 3 bin Marksist-Leninist ve hatta Maoistten hesap soracağız." č 

Keza CHP yöneticileri Rus yanlısı terör çeteleri ile kol kola yürüyor. ''Tariş faşistlere mezar olacak” 

Bu karşılıklı cepheleşmenin nereye varacağı endişe ile izleniyor. 


—— Á m m va i i m ‘i m va i i va en m iÁ a iÁ mm çam e ma m 


A Men a 


Sakharov... 


(Baştarafı 1. sayfada) zikçisi Anarei Sakharov Sovyetlerin Afganistan daki askeri müdahalesine karşi:çıktığı: için baskı altına alındığını açıkladı. 

Gorki'ye gönderildiğinden bü yana yaptığı ilk açıklamada Sakharov, Uluslararası ilişkileri SSCB'nin eylemleri yüzünden bozulduğunu belirtti. Nobel barış ödülü sahibi fizikçi "Uluslararası durumun genel olarak bozulduğunu ve Sovyetler Birliği içindeki mu- 


haliflere baskıların artırıldığı bir sırada, kendisine karşı baskıcı önlemler alındığina'” dikkat çekti. 

Sakharov, hükümetin ileride muhalif grupları baskı altına alabilmek ve başka uluslararası serüvenlere girmek üzere kendisini susturmak istediğini ifade etti. Sakharov bu arada, Ukrayna'da ve Baltık Cumhuriyetlerindeki yargılanmalar ve son olarak 10 kişinin tutuklanması konusunda bilgi de verdi. 

Sakharov'un açıklamasını Moskova'ya getiren Bayan Sakharov, kocasının Batıya devlet sirlârını verdiği yolundaki 


(Baştarafı 1. sayfada) 


gili soruşturmanın sürdü- 


ğü ve olayla ilgisi görülen 90 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. 

Olayla ilgili olarak bir açıklama yapan Suluova Kaymakamı Asım Hacımustafaoğlu, ilçede dün akşamdan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandığını belirterek, Amasya ve Samsun'dan gelen polis ve jandarma kuvvetleriyle ilçede durumun kontrol altına alındığını söyledi. 


TRABZON'DA 


9 Ocak günü Trabzon' 
da vurularak hastaneye kaldırılan Fatih Eğitim Enstitüsü. öğrencisi İbrahim Hacı Muratoğlu tedavi edilmekte olduğu Tıp Fakültesi Hastanesin- de kurtarılamayarak öldü. 


arkadaşımızı faşist katiller tarafından şehit edilişinin 2. yldönümünde saygıyla arıyoruz. 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 
A.Ş. adına sahibi ve 
Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


Yazıişleri Mü; 


Türkiye Işçi Köylü Partisi 


Malatya Il örgütü 


MEHMET ATABERK 
Haber ve Makalelerden Sorumlu Müçkir S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O. GÜRHAN'ERTÜR Ankara Temsilcisi: DOĞAN YURDAKUL 


iddiaların doğru olmadığını, kocasının açık bir yargılamaya hazır oldugunu söyledi. 
GENİŞ HABER ?. 
SAYFAMIZDA 


Maden-İş... 


(Baştarafı 1. sayfada) mesi üzerine Mahkeme Heyeti davaya bakmaktan “istinkaf" ettiğini belirterek çekildi. 

T.Maden-İş'in yetki sorunu kesin bir çözüme kavuşturacak olan işçilere tek tek bağlı bulundukları sendikanın sorulması demek olan "'isticvap" yöntemine karşı çıkması ERDEMİR işçileri arasında tepkiyle karşılandı. 

T.Maden-İş'in bu tu- 
"tumu. üzerine Devrimci Maden-İş Sendikası "'Ma- 


m den-İş yine kaçtı" başlığı 


ile bir bildiri yayınladı. 
Bildiride işçilerin yetki sorununun uzaması üzerine içine düştükleri sıkıntının Maden-İş'in umurunda olmadığı belirtiliyor ve Maden-İş'in sahte fişlerle yetki alma çabası kınanarak "Sahte fişlerte kimseye yetki verilmez" deniyor. 

Maden-İş'in işçi sınıfının başdüşmanı ve anarşinin kaynaklarından biri olduğu kaydedilen” bildiride, işçileri "Ne o sendika, ne bu sendika" diye oyalamaya çalışan bazı maceracıların da Maden-İş'e hizmet ettikleri 


belirtiliyor. 
Bildirinin sonunda "ERDEMİR işçisi artık 


bu düğümü sen çözeceksin" denerek, işçiler Devrimci Maden-İş saflarında birleşmeye çağırılıyor. 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu - İstanbul 
Tel: 26 5244 - 266178 
İdare Tel: 26 5437 
Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst, GÜNTUR Dağıtını: GAMEDA 


ar a” 


Perinçek... 


(Baştarafı 1. sayfada) ran, Mehmet Bedri Gültekin, Hüseyin Karanlık, Durmuş Uyanık, Halim Spatar, Daşar Karadağ, Haydar Güngör,- Hasan 
San, Hüseyin Bülbül, Gürhan Ertür, Mehmet Cengiz, Ramazan Duran, Şahin Çömez, Oktay 
Kutlu, İlkay Demir, Rıza Böke, Işık Soner. 

Merkez Komitesi yedek üyeleri: 

Mahir Yalçınkaya, Sina Çıladır, Eşref Yılmaz, Ferit İlsever, Ömer Faruk OCiravoğlu, Halil Berktay, İlhan Kırıt. 

Merkez Disiplin Kurula: 

Adil Kurtel, Mustafa 
Ön, Aydoğan Büyüközden, Doğan Yurdakul, 
Erkan Yücel, Kamil Aslantürk, Sadun Sönmez. 


Çin-Vietnam... 


(Baştarafı 1. sayfada) 
bir toplantı için zaman ayırmasının imkansız oiacağını açıkladı. 

Çin ile Vietnam arasındaki görüşmelerin 10. 


oturumu 19 Aralık 1979' » 


da yapılmış ve bir ilerleme kaydedilmemişti. Çin Halk Cumhuriyeti 19 Ocak'ta da, Sovyetler Birliği'yle ilişkilerin normalleştirmek üzere yürütülen görüşmeleri, Sovyetlerin Afganistan müdahalesinden sonra uygun olmayacağı gerekçesiyle kesmişti. 

Öte yandan, bir Vietnam sözcüsü, "Güneydoğu Asya ve dünyada barış ve istikrara katkıda bulundukları"'iddiasıyla, görüşmelere her an hazır olduklarını söyledi. 


36 İslam... 


(Baştarafı 1. sayfada) 

malar yapıldı. 

Afganistan'la ilgili ka-Tarda yer alan hususlar önceki gün siyasi komitede konuşma hakkı ve rilen Afganistan gerilla örgütleri tarafından öne- 
-rilen konularda, "Afganistan'ın kurtuluşu için İslam İttifakı" adıyla birleşen 6 örgütün temsilcileri genel kurulda alınan karar uyarınca önceki gün siyasi komitede bir konuşma yapmışlardı. 
Ayrıca bu örgütün İslam Konferansında gözlemci statüsü ile temsil edilmesi hususunun da nisan ayında gene İslamabad'da toplanacak olan 
11. Konferansta gözden geçirileceği bildirildi. 

Siyasi komite ve genel kurul ayrıca Müslüman ülkelere yapılan baskılar, İran'a yapılan dış baskılar, Kudüs ve Filistin konusundaki son “gelişmeler, Afrika boynuzundaki son gelişmeler hakkında da karar taslaklarını gözden geçirdi. 


Tariş... 


(Baştarafı 1. sayfada) ra'ya bıraktıklarını açıkladılar. 

DİSK'in ortak davranış komitesini toplayarak önceki gün başlattığı toplantı hâlâ sonuçlanmadı. 
Tek tek sendika yetkilileri sorunun çözümünün kendilerini aştığını söyleyerek DİSK'te üst düzeyde alınacak karara uyacaklarını belirtiyorlar. 
Öte yandan DİSK yetkililerinin Tariş sorunu çözülmediği takdirde Türkiye çapında genel greve gidecekleri söyleniyor. 

Önceki gün akşama kadar süren Tariş Genel Müdürü Hakkı Gürün'ün işletmelerin yönetim Xu-. 
rullarıyla yaptığı toplantıda bir sonuç alınamadı. 
Sorunun çözümünün Tariş yetkililerinden çıkıp, Ankara'ya bırakıldığı bildirildi. Sonucu bu konuda bakanlığın alacağı karar belirleyecek. 


ARAMALAR 


Çiğli Iplik Fabrikasında direnişin başını çe ken grupların içeride polisle | girişilebilecek ça-Uuşmaya karşı her türlü hazırlığı yaptıkları öğrenildi. Fabrikanın kapısını tutan bu gruplar işçilere giriş ve çıkışların yasaklandığınıw söyleyerek, artık sendikanın alacağı kararları da dinlemeyeceklerini belirtiyorlar. 

Bu arada gelişen olaylar nedeniyle İzmir'de geceleri polis ekipleri çeşitli yerlerde aramaların sürdürüvorlar 


BÜROLAR 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 O 
İZMİR : Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak Tel: 13 10 90 
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Merkez Disiplin Kurulu Yedek üyeleri: 

Alb Rıza Yurtsever, 
Mehmet Balaban, Ufuk İlsever. 

ANIT. KABRİ 
ZİYARET 


TİKP Birinci Genel Korsrasinde yeniden Ge- 


nel Başkanlığa getirilen, 


Doğu Perinçek ile yeni seçilen Merkez Komitesi dün Anıt Kabri ziyaret ederek Atatürk'ün mezarna çelenk koydular. 
Doğu Perinçek, Anıt 
Kabrin şeref defterine şunları yazdı: 

"Halkımızın yetiştirdiği en büyük devrimci Gazi Mustafa Kemal Atatürk! 

"Dünyamız üzerinde fırtına bulutlarının toplandığı ve ülkemiz üzerindeki dış tehdidin yükseldiği bugünkü şartlarda, 'Ya İstiklâl, Ya ölüm' şiarın milletimize ve partimize gene ışık tutmaktadır. 

"Türkiye İşçi Köylü Partisi Birinci Genel Kongresinin seçtiği Merkez Komitesi olarak, 19 
Mayıs'ların devrimci ruhuyla huzuruna geldik. 
Büyük anın önünde derin saygı ve minnet duygularıyla eğiliriz. 

"Doğu Perinçek, Türkiye İşçi Köylü Partisi Genel Başkanı" 


Ecevit... 


(Baştarafı 1. sayfada) asyon ve zamlar şeklinde değerlendirmemek gerektiğini belirterek “Türkiye'de. bir rejim değişikliği, hatta bir devlet değişikliği öngörülmektedir. Hükümet modası geçmiş bir Güney Amerika mode- li uygulamak istemektedir. Böyle bir model 


demokrasi yok edilmedikçe herhangi bir ülkede uygulanamaz" 
dedi. 


Ecevit, bu ekonomik tedbirlerle hükümetin düşündüğü dış politikanın da birbirinin tıpatıp uygunu olduğunu söylerken "Türkiye'nin dünyaya çok yönlü ve dengeli açılış “sürecinin de artık terkedildiğini öne sürdü. 

CHP Genel Başkani bu rejim değişikliğinin 
12 Ocakta AP Genel Başkanı Süleyman Demirel" 
le görüşmesi sırasında Demirel'in "Türkiye durup sistemine bir defa daha bakmalıdır" o şeklindeki sözlerinde ifade bulduğunu söyledi. 


Ecevit, konuşmasında Tariş olaylarına da değinerek İzmir polisi- nin insanca ve uygarca davranış geleneğinin de 


Demirel hükümeti tarafından son olaylarla yıkıldığını söyledi. "De- 


mokrat Parti döneminde bile bu gelenek pek sarsılmamıştı"' dedi 


SEVİL KORUM 


Ekonomi ile dış politikanın birbirinden ayrılamayacağına işaret eden Korum, "Bu önlemlere dış politika yaklaşımı ile birlikte karşı çıkmamız gerekir." dedi. 

Bütçe görüşmelerinde somut eleştiri ve çözümleri getirmeyi öneren Sevil Korum, kağıt zammı konusunda da şunları söyledi: "'Kağıt zammı gerçekte zam değil basına büyük holdinglerin sansürü dür. Basının bu ölçüde bir zamdan sonra salt dışa dayanarak yaşaması olanaksızdır. Bu nedenle basında holdinglere dayanma eğilimi artacakür. Bu koşullarda özgür basından söz etmek olanaksız olacaktır." 


Almanya... 


(Baştarafı 1. sayiada) lınmadığını, fakat, hükümetinin, NATO'nun güney kanadındaki Türkiy e' ye kapsamlı bir yardım yapmayı planladığını belirtti, 

Bu arada Alman Savunma Bakanlığı sözcüsü Kurt Fischer de, ellerinde bol miktarda yedek olduğu için rahatlıkla 60 Leopar tankı verebileceklerini ifade etti. 3 
DETSE 


KAYIP— TEK Daimi Giriş Kartı ile, G.E.E.den aldığım öğrenci kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

EDİP ÜREK 
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Süleyman Demirel'in basın toplantısı 


(Baştarafı 1. sayfada) 

İçeriye çizgili giysili, Ömer Ucuzal, gravatının düğümünü gevşete gevşete yerini alan Nuri Bayar, soğuktan ellerini oğuştura, oğuş- 

. tura ilerleyen Ekrem Ceyhun'un girdiğini gördüm. 

Oysa bütün kabine hazırdı salonda. 

Getelerce sabahlamış' ifadeli, en zor zamanların başbakanı Süleyman Demirel,hafif bir besmele ile yerine oturdu. 

Demirel'in, devlet hesap verecek diye adlandırdığı basın toplantılarının ancak üçüncüsüne yetişebilmiştim. 

Demirel'in konuşması eski mizahından yoksunsa da, net ve saydamdı, ne istediğini bilen bir adamın konuşmasıydı. 

“Adalet Partisini popüler hale getirmeye çalışmıyoruz” diye söze başladı. 

“Söylevin özeti nasıl olsa haberlerde çıkacak. 
Onun için ben, psikolojik havayı vermeye çalışıyorum: 

"Bizi hükümet olmayamecbur eden sebepler halkın dertleridir..." 

"Çıkar çevrelerine bizi destekleyin demek ihtiyacında değiliz!” 

"Devlet devrede oldu da ne oldu..." 

"Soğuk kışta tir, tir titreyen bir Türkiye. 

Süleyman Demirel, yazılı metnin sadece özinü alıyordu. İrticalen konuşuyordu. 

Evet, tir tir titreyen bir Türkiye ama, başbakanlıkta, hastanelerde, okullarda olduğu gibi kömür ve fuel-oil sıkıntısı çekilmiyordu. 

İlkönce vardığım basın bürosu bile sıcacıktı. 

Başbakanlığın avlusunda, uzun arabaların egzozları soğuktan dumanlar soluyordu, halk geçim zorluğundan burnundan solurken. 

Elbette bütün bu solumalar ne bir kişinin işiydi, ne de bir günün. 

Bu noktayı Demirel birkaç kez, üstüne basa basa açıkladı. 

Günlerden beri, ünlü ekonomistleri teker teker dolaşıyordu. 

Son alınan katı kararların isabetini veya isa betsizliğini bana anlatsınlar diye. 

Ünlü ekonomistler de her taraflarından» soluyorlardı ve günlük politik eğilimlerine göre beni yanıtlıyorlardı, büsbütün zihnimi karıştırarak. 

Verilen son devalüasyon ve zam kararları son derece cesurdu kuşkusuz. 

Ama cesaretler hep iktidarların hakkıydı ve yüksek tahammül hep halkın hakkı. 

Bu kararlardan çıkardığım şuydu: 

1. Erken seçime paydos çekilmişti. 

2. Belki sonuç parlak olabilirdi ama yaşamın bütün ağırlığı vatandaşın üstüne yüklenecekti. 

Sonuç alınınca, belki bir eli yağda, bir eli balda olacaktı. Ama ne sağ elini, ne sol elini yalamaya takatı kalacaktı, , y 

se «Demirel'in. sergilediği bazı. noktaları haks; bulmak olanaksızdı, örneğin yapay bir denge sağlayan subvansiyonları. 

Ağa basın hiç feryatlanmasın. Feryatlanacak olan yoksul vatandaş ve Anadolu basınıdır. 

Herhalde bu katı kararların selamete götürmesi için sıkı yan önlemler alınması gerekecek. 

Süleyman Demirel kendi mantığında çok haklı ama kendi deneyleri ona bu yan önlemlerin ülkede pek alınamadığını göstermiyor mu? 

Sonra, en önemli nokta, halkın kararlara yüzde yüz inanarak, hükümete omuz vermesi. 
Bilmem, vatandaşta omuz kaldı mı? 

Özveri diyorlar, ama vatandaşta veri değil öz bile kalmadı. 

Dün akşam televizyon ekranında muhalefet lideri Sayın Bülent Ecevit'i dinledik, muhalefet yüzüyle. 

” Ben, o çökmüş, ayrışmış muhalefet yüzünü, iktidarla ütülenmiş, konfeksiyon yüzüne yeğ tutarım. - 

En çok kendini yaralayan noktaları yanıttadı. Bir de şu yargıya vardı: 

1. Yabancılara bütün kapılar ardına kadar açılacak. 

2. Anarşi artacak. 

Ne dereceye kadar haklı, haksız zaman gösterecek. 

Toplantı salonunda Demirel konuşmaya devam ediyor. Bende bir ruleti düşünüyorum. Bil- ya kâh kırmızıya, kâh siyaha düşüyor. 

Bu salonda yıllardan beri kâh Sayın Demirel, kâh Sayın Ecevit karşımıza çıkıyor. 

Dön bakalım rulet. 

Şimdi bütün bu katı kararlar doğru olabilir. 
Ama ben asgari gelirli vatandaşı düşünüyorum. 
Dört çocuğu varsa ve günde dört ekmek almak zorundaysa ne yapar ne eder? 

Yıllar önce İstanbul Milletvekili eşsiz bir insan vardı: Salah Cimcoz. Emel Korutürk'ün babasıdır, bir gün Moda'daki evinde biri karşısına geçmiş yüksekten atıyordu: 

"Joconde tablosunu kurtarmak için ben bir yere kapatır üçyüzbin kişiyi yakardım." 

Salah Cimcoz, o ince gülümseyişiyle sormuştu: 

— Tamam da, o üçyüzbin kişinin arasında sen de varmısın? Sen de yanmaya hazırmısın? 

Onun için, rahat, ılık kömür veya fuel-oil özverisine uğramamış başbakanlıkta katı ve sağlam özveri kararları vermek kolay. 

Dışarıda, başbakanlığın avlusunda memleket kadar otomobillerin egzozlarından artık duman tütmüyor, ama halkıh soluğu burnunda. 

Yalnız işin anarşi kısmı ekonomik bunalımlardan doğan, kanımca, öğrencilerin sırtlarında görevli polisler tepinirse pek halledilmez, dimi Türk anaları. . 

Bunu Demirel'e duyurmak benim için bir görev, lütfen bu legal şiddet hareketlerinin üstüne eğilsin. 


YURTDIŞI BÜROLARI 
ALMANYA 
Burgstr. 78 
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3 
zam geldi 


HABER MERKEZI 
Başbakan Demirel zamlarla ilgili olarak düzenlediği seri basın toplantılarının üçüncüsün- de bu kez de PTT ve ulaştırma hizmetlerine zam yapılacağını açıkladı. Demirel basın toplantısında Ka İktisadi 
Devlet o Teşebbüslerinin uğradığı zararları anlatarak yapılan yeni zamlarla bu zararların asgari ölçü- ye indirildiğini ileri-sürdü Tedbir alınmadığı takdirde KİT'lerin 1980 yılında 
351 milyar lira zarar edeceğini ileri süren Demirel, KİT'lerin zararları ve yapilan zamlarla ilgili olarak şunları söyledi: 

"Türkiye 12 milyon 
ton linyit kömürü ve 4 
milyon ton taşkömürü üretmektedir. 12 milyon ton linyit üretiminde ve 
4 milyon ton taşkömürü üretiminde 21 milyarlık sırf zarar sözkonusudur. 
Yapılan fiyat ayarlamalarıyla bu zararın 14 milyarlık bölümü karşılanmıştır.Fiyat ayarlamasına 
karşılık kömürde halen 7 
milyar liralık bir zarar sözkonusudur. Kömür fiyatların aynen bıraktığımız takdirde TKİ'nin 21 
milyarlık zararını kim ödeyecektir? 

"ülkeyi akaryakıtsız mı bırakalım. Akaryakıt bulunsun, herkes istediği kadar akaryakıt bulsun, akaryakıt karaborsası diye birşey bulunmasın. 
Hangisi iyi? 

"Bu iki tercihten birini yapmak lazımsa aklın gereği ikincisini yapmaktır. Ülkenin menfaati oradadır. 

"Yeni fiyatlarla akaryakıt satıldığı zamah devletin bir kârı sözkonusu değildir. 

“Türkiye 1980 yılında 
25 milyar kilovat/saat 
elektrik üretecektir. Bu üretimin 15 milyar lira zaran olacaktır. Bu her kilovat/saat elektrikte 
60 kuruş zarar demektir. Bu zararı kim karşılayacaktır? 

"Türkiye bu sene 9 
milyon ton gübre, kullanacaktır. Türkiye bugünkü fiyatlarla gübre satmaya devam ederse gübre için 90 milyar lira para verilecek bunun karşılığinda 10 milyar lira alnacaktır. Gübre fiyatlarmda 80 milyarlık bir açık vardır. Bu açık nereden karşılanacaktır? 

"Mevcut fiyatlarla 
Türkiye demir çelik satmaya devam ederse fabrikalar 18 milyar lira zarar edecektir. Bugün! yuvarlak demirin resmi fiyatı 22 lira karaborsa fiyatı ise 45 liradır. Yeni tespit edilen fiyat 35 
liradır. 

"Türkiye bugün yarım milyon ton civarında kağıt üretmektedir. Şayet fiyatlar aynen muhafaza edilebilirse 1980 yılında SEKA'nın zararı 7 milyar lira olacaktır. 

"Türkiye yılda 1 milyon ton şeker üretmektedir. Halihazırdaki fi yatlarla şeker. satmaya devam edersek senelik zarar 18 milyar lirayı bulacaktır. Yeni şeker fiyatları ile dahi 6 milyar gibi bir zarar sözkonusudur. 
Nitekim Türkiye bu sene 
250 bin ton şeker ithal 
etmek mecburiyetindedir. Bu hali ile 100 milyon dolar dışarıya para ödeyecektir. Halbuki Türkiye 100 milyon dolarlık şeker satabilmeli idi. 

"Bugünkü fiyatlarla tekel maddeleri satıldığı zaman 8 milyar lira zarar sözkonusudur. Yeni düzenleme ile 4 milyar lira kâr sağlamaktadır. 

"Hizmetlere gelince; 

"TCDD'nin 1980'de 
11 milyar lira zararı sözkonusudur. Tren ücreti Ankara-İstanbul arasında 
150 liraya çıkarılacaktır. 
Yeni düzenlemelerle dahi 
4 milyar lira civarında zarar sözkonusudur. -Bu subvansiyone edilecektir. 
. "Posta Telefon Telgraf hizmetlerinin 1980' deki zararı 6 milyar lira olacaktır. Yeni düzenleme ile bu zarar sıfıra inecektir. 

Dörtte üçü , telefon kullanmayan Türk vatandaşı niçin PTT hizmetlerinin açığını kapatmaya devam etsin? Hizmetten kim yararlanıyorsa bede lini onun ödemesi adale tin gereğidir. 

Denizcilik Bankası 
1980 yılında 7 milyar lira 
zarar edecektir. Yapılan 
düzenlemelerle bu zarar 5 
milyar liraya indirilecektir, 


ABONE ÜCRETLERİ 


İSVİÇRE Yurtiçi 

3 aylık 450 T1 
Ch. des Cotes I Gaylık 900 TL 
1020 Renens 1 yıllık 1800 TL 


Nol Bi 
42177 uçak postas 


erete gönderilen ülkeye gire kereh eklenir 


A EA E a 
Alınan kararior 


(Baştarafı 1. 
lararası hukukun ağır bir şekilde.zedel olarak nitelendirirler. Bütün dünya ha ve hükümetlerini bu saldırıyı kınamaya ç rırlar. 

2— Afganistan'da bulunan bütün kerlerinin derhal ve koşulsüz olarak ge kilmesini talep ederler ve son Ru kilene kadar bütün ülkeleri elleri her türlü imkanla gerekli girişimler maya çağırırlar. 

3— Afganistan'ın İslam Konferansı 

* tüne üyeliğini askıya alırlar. 
. 4—Bütün üye ülkeleri Afganistan'd sadışı rejimi tanımamaya ve bü ül yet askerleri çekilene kadar bu ül matik ilişkilerini kesmeye davet ede 5— Bütün üye ülkeleri Afganistan'ın şimdi- ki hükümetine yapmakta olduğu dımları kesmeye çağırırlar. 

6— Bütün dünya halklarını Afgar kını desteklemeye ve Afganistan'dan k zorunda kalan mültecilere yardımdı maya çağırırlar. 

7— Bütün üye ülkeleri Afganistan Rusya'ya karşı verdikleri cihatt maddi ve manevi desteğini sağlamaya ederler. 

8— Tehdit altında bulunan Af komşu islam ülkeleri ile tam dayanı linde olduklarını açıklarlar 

9— üç ülkeden oluşan v yardım toplamakla görevlendir mite kurduklarını bildirirler. (Bu itiraz ediyor.) 

10— Bütün üye ülkeleri Moskova'da yapılacak olimpiyat oyunlarına katılmama almaya. Oo davet ederler, (Bu: karara Cez İran, irak, Kuzey Yemen, Gabon, G dün, Kuveyt, Kamerun, Nijer ve Li etmektedirler.) 

Bu kararlar: ile ilgili gelişmeler hakkında İslam ülkeleri konferansı genel sekreterine lecek 11. toplantıda Yapor verilmesi > 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Silah kaçakçılığı davalarına ne yapılırsa yapılsın Sıkıyönetim Mahkemeleri bakaca!: 


ANKARA (ÖZEL) Bu tartışma sire Silah kaçakçılığı olay- Özaydınlı tekrar s larına Sıkıyönetimin bu- rek dahs ù 


lunmadığı bölgelerde bile yapılmış olsa Sıkiyöne- g tim Mahkemelerinde ba- + kılması Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu tarafından kabul edildi Dün toplanan ko on ayrıca Sıkıyö karacağını Mahkemelerinin , Sıkıyö- ise cevaben netimin ilanına neden Filesilah kaç olan davalara bir yıl ge- 5 i riye giderek bakabilmesini de karara bağladı. 
Komisyonca kabul edilen tasarının 4. maddesi uyarınca Sıkıyönetim ilanına neden olan olaylara ilişkin suçlardan Sıkıyönetim ilanından en çok bir yıl önce işlenmiş olanları ile Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinin el koyduğu herhangi bir şekilde | silah suçla ilişkisi bulunan önlenemeyeceğini suçlar, hangi, tarihte iş- di. 
lenmiş olursa olsun, Sı- 


dışında bira maca ulaşm 


mesine kemeler yorlardı." 


ge hiz 


Bunun üzeri 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kıyönetim bölgəsi dışın- * lan Milli 

da işlenmiş bile olsa Sı- Bir 

kıyönetim Mahkemeleri .makla, 

tarafından ele alınacak. yapmanın şeyler Milli Savunma Komis- Olduğ 


J 


yonu ayrıca Sıkıyönetim 


Askeri Mahkemelerinin görevlerine ilişkin mad deyi de göri 


görüş) siyasal, ideolojik dini inanç ayrılığı ned niyle adam öldürme ve yaralama suçlarını S “kıyönetim M nin 


C 


ürdi 

Aynı maddenin 6136 
sayılı ateşli silahlarlá ilgili kükmü görüşülürken CHP Milletvekili | İrfan Özaydınlı silah kaçakçılığı davalarında kaçakçı- 


lığın, Sıkıyönetim geleri dışında y: 
olsa bile Sıkıyönetim 


Mahkemeletince ele a ması için sözlü ön bulundu. Bu öneriye kıyönetim Mahkeme nin yükünün artaca; mahkemelerin felç cağı gerekçesiyle AP - letvekili Faik Türün karş çıktı. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Ahmet 
İhsan Birincioğlu, Özay dınlı'nın önerisine k rak, "Bu gereklidi kü silah kaçakçılığı nere de yapılırsa yapılsın oradan örgütlere uzanabilmek mümkündür. Bu nedenle, silah kaçakçılığı davalarına Sıkıyönetim bölgesi dışında bile a mahkemeler bakmalıdır" dedi. Türün ''Yani siv mahkemeler yok mu? 
lar bakamazlar mı kaçakçılığı suçların yerek bakana da katılmadığını belirtti. 
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$? Birlik barış ve özgü ken Nazımiye'de tarafından şehit edi. 
HASAN. E IÇ 
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DOĞAN 
YURDAKUL 


özgürlük ve bağımsızlığın sesi Ankara'daydı... 


usya ya karşı dimdik ayakt 


Uşağın uşağı 


Geçen haftanın sonlarına doğru, ajanslar bü tün dünyaya Afganistan'dan şöyle bir haber ge çiyorlardı:. 

“Sovyetler Birliği, Babrak Karmel'i de başarılı bulmuyor. Kabil'de yaygın bir söylentiye göre, Karmel görevinden alınacak ve yerine baş- 

` Kası getirilecek. Son günlerde, Kabil'e çok sayıda sivil Sovyet danışmanmın kafile kafile gelmeleri de dikkat cekiyor." 


Bu haberin gazetelerde yer aldığı sırada Politika gazetesinin yazarlarından Aydın Engin, valizini sırtladığı gibi, apar topar Kabil'in yolunu tutuyordu! 


Aydın Engin, Türkiye'den ayrılmadan önce yazdığı yazıya göre, Afganistan'a, "Afgan halkına omuz vermeye gelmiş bir Sovyet askeriyle entemasyonalizmin somutlanışını" konuşmak için gidiyordu! 

Yine geçtiğimiz haftalarda, Babrak Karmel, Batılı gazetecileri "Yalan haber yazdıkları" gerekçesiyle ülkeden dışarı çıkarmıştı. Karmel, “Gerçekleri yazacak olan” gazetecileri Afganistan'a davet ediyordu! 

Yani, yalan yazmayacak olar da Aydın Engin! 

Daha gitmeden, ne yazacağı belli: Afgan halkına omuz vermeye gelen Sovyet askerleri em ternasyonalizmi somutluyorlar! 


* k k 


Doğu Perinçek, Türkiye İşçi Köylü Partisi' nin Birinci Kongresini açış konuşmasında, Afganistan'da üç ayda bir yönetici ? eğiştirilmesini televizyondaki bir reklama benzeterek açıkla" mıştı: 

“Nasıl beyazın da beyazı varsa, uşağın da uşağı var" 

Hiç belli olmaz, bu sıfata layık olmak için Türkiye'den adaylığını da Aydın Engin koymuş olabilir. 


Afganistan'ın sesi... 


Kongrenin Atatürk Spor Salonunda yapılan üçüncü gününe bazı konuklar, çok uzaklardan özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin sesini getirdiler. Bunlar genç Afgan kızlarıydı. Aynı kuşağın binlerce çemsilcisi Afgan dağlarında, bellerine bombalar bağlayarak Sovyet tanklarının altına atılırken, bu iki genç kız da Afgan halkının özgürlük türkülerini haykırıyorlardı.. Binlerce kişinin doldurduğu Kongre salonunda çıt çıkmıyordu, Konuklar genç kızların ağızlarından dökülen her sözcüğü yutarcasına dinliyorlardı. 
“Afgan'ın feryadı" onların da feryadıydı. ` 

Bakmış ki üç ayda bir uşak değişiyor. Taraki devrilmiş, Amin gelmiş. Amin'de yetmemiş devrilmiş, uçakla Karmel getirilmiş. Rusya'ya uşak dayanmıyor. Üstelik Karmel'in de devrilip yerine yenisinin getirileceği yolunda yaygın söylentiler var. "Bir de şansımı ben deneyeyim" diye düşünmüş olabilir, 

Böylece, "Gerçekleri yazacak" yani"enternasyonalizm” üzerine:övgüler döktürecek gazeteci pozlarında Afganistan'a girer, Gerisine Brejnev kerim! 

Afganistan'a çeşitli "sivil danışmanlar” gitmiyor mu? 

Aydın Engin de Doğu Berlin'den aldığı referansla Brejnev'den kontenjan adaylığı ister. 

, Referansı oldukça kuvvetlidir. Bugüne kadar içine sızdığı her işin parasını yiyip batırmıştır. 
Halen de Politika gazetesinin ortaklarından biri olarak Maden-İş'e bağlı işçilerin alın terini gaspediyor. Brejnev'in nezdinde bundan iyi referans olmaz. N 

Bizden uyarması! | 

Karmel koltuğuna dikkat etsin! 

Türkiye'den gönderilen aday kaşla göz arasında adamın altından koltuğunu çekiverir de kimsenin ruhu duymaz! 

Baksana ne diyor? 


ye oi A 


Bu öfkenin önünde Rusya durabilir mi? 


İlk nuz bir parti kongresi, Ortadoğuya ve ülkemize uzanan Sovyet tehditine karşı bir Kale gibi dikiliyor, Zeki dinmek, yorulmak bilmeyen insanlarımız üç gün boyunca, kürsüye her çıkışlarında, ayağa her kalkışların- e Sovyet askeriyle enterasyonalizmi somut- da "Gün Rus saldırganına karşı birleşme günüdür, gün, milli savunmayı güçlendirme ve günümüzün bu en ön'ün layacakmış! 

“ zalim düşmanının karşısında çetin ceviz olma günüdür" diyorlardı. Bu özgürlüğün, bağımsızlığın Türki- Bunun Rus usulü "devrim" için bir tek anla- ye'den yükselen en kararlı sesiydi. Ve bunun içindir ki, Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin Birinci Olağan babası mı olabilir: Rus askeriyle bir olup, mevcut uşağı Genel Kongresi tarihi bir kongreydi. Bir genç çıktı kürsüye, İnce yağız bir delikanlıydı. Rus askerlerine devirmek! 
karşı dövüşen milyonlarca ve milyonlarca Afganlının içimizdeki temsilcisi idi. Afganlı genç kızları anlat- oy tı bize. Yüzbinlerce ölü veren Afgan mücahitlerini anlattı. Sözlerini tamamladığında, Merkez Komitesi Başkanı Doğu Perinçek ve Merkez Komitesi üyesi Gün Zileli, başta olmak üzere binlerce kişi ayaktaydı. kullanıyor, 


Yumruklar sıkılıydı ve hançerelerden tek bir ses çıkıyordu: "Rusya Defolsun, Afganistan Kurtulsun Merkez Komited 


için adayların belirlenmesinden ve tek tek delegelere tanıtılmalarından sonra, seçimlere geçildi. Kongreye katılan 300'ü aşkın delege kendilerine dağıtılan oy pusulalarını doldurduktan sonra, yeni Merkez Komitesi ve Merkez Disiplin Kutulu üyelerinin belirlenmesi için oylarını kullandılar. Fotoğrafta, Apocülar tarafından katledilen Gaziantep İl Başkanı Zeki Ön'ün babası, İstanbul delegesi Mustafa ön oyunu kullanıyor, Mustafa Ön, Merkez Disiplin Kurulu üyeliğine seçildi. 


Analar , babalar, çocuklar 


3 gün süren kongre çalışmaları halk tarafından dikkatle izlendi. Dinleyiciler tartışmaların tek kelimesini Kongreyi copturduiat, 8 TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kongre sırasında verilen 
kaçırmak istemiyorlardı. Bu arada çocuklu aileler çocuklarını bırakacak yer bulamadıkları için çoluk ço- TIKP Birinci Genel Kongresinin birinci gününde çalışmalar başlamadan aralarda Aydınlık Yayınları arasında çıkan ve binlerce konuk cuk ailece çalışmaları izlediler. Küçük çocuklar salondaki canlı ortamı ilgiyle izlediler. hemen önce davul zurnalarla sahneye gelen Van Folklör ekibi kongreyi ve delegenin satın aldığı Savunma, Anarşinin Kaynağı ve Devcoşturdu, Az sonra başlayacak olan kongrede heyecan bir kat daha arttı, rimci Siyaset gibi kitapları imzaladı. 


Programda günümüze kadar gelişmiş nadir Osmanlı kentlerinden Kula'nın tarihi evleri tanıtılacak. 


KINA CHARLIE NIN 
Ple 1 B MELEKLERİ 
Ailesi ile geçinemeyen Suiggy arka 


daşı Lenny ile birlikte Shirley ve Laver- 


ne'nin oturdukları apartmanın üst katına e e ON taşınır. Ama arkadaşı ile de geçinemez. 

Kızlar ise ondan kurtulabilmek için ça- A KLASIK MÜZIK valarlar. S3 
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Dizinin "Dağın sar- HABERLER Respigihi şarkılarını Bilge Görgan 2 E > a 

sildığ a t Soprano) seslendiriyor. Elisabetta di F 

sidiği gön" adlı bu C ET alk IA Merkez Komitesi adayları, Aydınlık”ı Destekleme Kampanyası Kongrede, 

BRE poskia. ile 4 5 z Kongre delegeleri ve eski Merkez Komitesi tarafından yeni seçilecek Mer- Gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni Oral Çalışlar, Müessese Müdürümüz 

Gi €prcme uč- fai H. UYKUDAN ÖNCE H. HABERLER kez Komitesine aday gösterilen delege ve parti üyeleri, Divan Başkanı tara- Osman Gürhan Ertür, yazarımız Doğan Yurdakul kongre boyunca Aydın-Á p [3 z fından alfabetik sıra ile kürsüye çağrılıp tek tek delegelere tânıtıldı. Resim- lık okurlarına, dinleyicilere, konuklara gazete satışını bizzat yaptılar, Fo- 

de Ferit İlsever, Gün Zileli, Halil Berktay, Halim Spatar ve Hasan Bayık de- toğrafta“Müessese Müdürümüz Ertür, TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek'e 
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